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Beste bewoners, familie en vrienden

De lente en zomer zijn weer snel voorbijgegaan, maar laten wij voor ieder seizoen in ons leven 
dankbaar zijn…

Dankbaarheid is…
… respect en waardering tonen voor wat een ander voor ons doet.
… iets wat ons zoveel positieve energie schenkt.
… niet enkel de grote dingen, maar ook de kleine momenten in het leven waarderen.
… alles wat leeft behandelen met liefde en respect, want het leven is zo wonderlijk en kostbaar.

Dankbaarheid is een krachtige uiting van liefde voor het leven, koester dit dan ook, hoe eenvoudig 
en onbeduidend het ook moge zijn.
Moest dankbaarheid een STER aan de hemel zijn, dan werd het in ons hart nooit meer donker.
Laten we dan ook, zorgend en dankbaar zijn voor elkaar, een geborgen en verbonden ster zijn 
voor elkaar.

Guido Hoste

Een woordje van de directie



In de kijker
Samen aan tafel

21 september kennen we als ‘Werelddag Dementie’. Het is een 
dag om eens stil te staan bij de aandoening en haar gevolgen. 
Maar wij zien het ook als een mogelijkheid om onze bewoners met 
dementie wat extra in de watten te leggen. Dit jaar deden we dat 
rond het thema ‘Samen aan tafel’. 

We begonnen de week met een uitgebreid 
ontbijt voor de bewoners van La Luna en 
Avondrood. Eerst en vooral dekten we samen 
de tafels. Borden, bestek, koffietassen, 
servetten,… Denise en Margriet zorgden 
ervoor dat alles zorgvuldig op de juiste plaats 
terechtkwam. Nadien konden bewoners 
en personeel samen aan tafel schuiven. 
Koffiekoeken, fruit, spek en eieren, beleg,… De 
tafels stonden al snel vol lekkers. Er werd dan 
ook volop gesmuld! En na een kleine pauze en 
een gezellige babbel begonnen veel mensen 
zelfs nog aan een tweede ronde. Want amai, 
het smaakte! Georges wist het perfect te 
verwoorden: “Als we allemaal gezellig samen 
eten, dan smaakt het toch nog beter hé!”
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Er zijn nog andere manieren om samen aan 
tafel te zitten, om volksspelen te spelen 
bijvoorbeeld. Familie, kennissen en vrijwilligers 
werden uitgenodigd om samen met onze 
bewoners de competitie aan te gaan. En dat 
deden ze! Sjoelbak, tonspel, schijfschieten, 
pudebak, toptafel, pierbol, tafelkegel,…  Er 
werden schijfjes in het rond gegooid, ballen 
gerold en kegels omver gesmeten. We 
selecteerden alle winnaars per spel en een 
onschuldige hand trok er een algemene 
winnaar uit…. Lea Duforet kwam als gelukkige 
uit de bus en kan genieten van een bon van 
de brasserie, ter waarde van een koffie met 
gebak. Proficiat! Het podium werd verder 
aangevuld met Aanna Maes op de tweede 
plaats en Danny Schalier op de derde plaats.

Na de competitie was het tijd voor wat 
ontspanning. Met een verse pannenkoek in de 
brasserie bijvoorbeeld. Vrijwilligers Anneke en 
Chris stonden klaar met het deeg en de pannen, 
om iedereen op z’n wenken te bedienen. 
Dit bracht 150€ in het laadje, waarmee we 
relaxatiemateriaal zullen aankopen. Dankjewel!
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Waarvoor we dat relaxatiemateriaal willen 
gebruiken? Om te ontspannen natuurlijk... 

Heel wat bewoners genieten van warme 
aanrakingen, zachte geluiden, frisse geuren en 
een momentje van verbinding. Even kunnen 
stilstaan tijdens drukke dagen, even rust in de 
drukte in je hoofd… Ook tijdens de week van 
dementie maakten we tijd om te ontspannen, 
want ook dat kan je samen aan tafel doen.

In ons WZC zitten op verschillende residenties 
zowel personen met als zonder dementie 
samen aan tafel. Op donderdag vierden we 
dat met een feestmaaltijd voor iedereen. 
We gingen de nostalgische toer op, want we 
serveerden rundstong in Madeirasaus. En dat 
viel in de smaak! Zulma zei: “Dat is hier van lekt 
m’n liptje”, terwijl Maria antwoordde: “Het is 
precies kerremesse”. 

Het hoeft natuurlijk niet elke dag een 
feestmaaltijd te zijn. Ook door zelf aan de slag 
te gaan kan een feest op het bord getoverd 
worden. Samen aan tafel, om samen te koken 

dus. Ajuin snijden, aardappelen schillen, 
peterselie fijnmalen,… Om uiteindelijk een 
heerlijke soep, maaltijd en dessert te bekomen. 
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We sloten de week af met familie, want we 
gingen nog een laatste keer samen aan tafel 
voor een creamoment. Met vilt, bubbelpapier, 
water en zeep gingen we aan de slag. 

Tijdens deze activiteit werden onze zintuigen 
aangesproken. De geur van Marseillezeep en 
het gevoel van de wol en het bubbelpapier 
werken rustgevend. Sommigen konden het 
bij aanvang moeilijk geloven, maar uiteindelijk 
zagen we stuk voor stuk kunstwerkjes 
verschijnen. Maar los van het resultaat, was 
het vooral een moment van verbinding tussen 
familie en bewoner.
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Wij wensen al onze jarige bewoners een hele fijne verjaardag en van harte proficiat.

november wo 1 Roland Tommelein (Laura)

vr 3 Luc Smet (Avondrood)

wo 15 Norbert Devinck (Oasis)

za 18 Jozef Millecam (La Luna)

do 23 Jaak Viaene (Avondrood)

ma 27 Rita Baeyaert (Morgendauw)

do 30 Elisabeth Hoedt (La Luna)

december vr 1 Christiane Gantois (Langs de Kade)

do 7 Marcella Anseeuw (Avondrood)

vr 22 Jeannine Declerck(Laura)

za 23 Noella Vandenberghe (Laura)

vr 29 Frans Joseph Talpe (La Luna)

zo 31 Gilbert Finaut (La Luna)

Jarigen november & december
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Onze covermodellen

Op de cover zien we 3 bewoners van residentie Avondrood
We waren wat nieuwsgierig en stelden hen even enkele vragen.

Marie-José Lambert
..91 jaar

Marie-Claire Dekeuninck
 ...69 jaar

Hubert Sybers
..70 jaar

Marie Claire Dekeuninck

Waar heb je gewoond?
Ik ben geboren in Veurne en groeide op in 
de Nieuwstad. In een groot gezin, want ik ben 
de voorlaatste van 9 kinderen. “Moetje en de 
kindjes” zei mijn moeder steeds, want mijn 
vader was vaak weg. Hij was lid van heel wat 
verenigingen, waardoor hij altijd wel iets te 
doen had. “Veel geluk en zegen en een bende 
van negen”, was nog zo’n uitspraak van mijn 
moeder. Zelf werd ze al snel wees, dus het was 
haar geluk om ons dicht bij haar te hebben.

Nadat ik mijn man leerde kennen, verhuisden 
we naar Oostduinkerke. We kregen er een 
zoon en dochter. Dat was altijd mijn droom 
geweest: een goede man aan mijn zijde en het 
geluk om enkele kinderen te kunnen krijgen 
samen. 

Waar heb je gewerkt?
Ik werkte in confiserie Verdonck. Samen met 
een 5-tal collega’s maakten we in de winter 
vooral pralines en andere chocoladevormen, 
terwijl we in de zomer cornets en waaiertjes 
draaiden. Regelmatig mochten we ook zelf een 
ijsje proeven, en dat moest je ons geen twee 
keer vragen!

Wat is je grootste talent? 
Vroeger ging ik paardrijden in manege “Bella 
boy” in De Panne. Nadien heb ik niet echt 
hobby’s gehad, maar ik hou me wel graag 
bezig met puzzelen en kruiswoordraadsels 
maken. Ooit won ik er zo eens een reis naar 
Benidorm, toen ik de oplossing van het 
kruiswoordraadsel in Story had opgestuurd. 
Ik amuseer me hier ook wel door deel te 
nemen aan de verschillende activiteiten, maar 
’s avonds ben ik toch het liefst op mijn kamer. 
Op mijn eigen plekje, in alle rust. Dan luister ik 
nog wat muziek, of volg ik wat feuilletons op tv.  
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Marie-José Lambert

We wonen hier zo goed in Ter Linden, mijn 
man en ik. We zijn hier gelukkig. Samen. Wat 
een zegen. We kennen elkaar al zo lang... 
Mijn oudere zus is getrouwd met de broer 
van Marcel. Dus ook wij zagen elkaar veel. 
Ik kwam vaak bij hem langs om groenten te 
kopen. In 1966 zijn we uiteindelijk getrouwd, in 
Moerkerke, waar ik geboren ben en een groot 
stuk van mijn leven gewoond heb. Ik was er 
toen zelfs gemeenteraadslid. Mijn vader had 
altijd in de politiek gezeten, en toen hij stierf 
keek men naar mij als zijn opvolger. Het was 
zo’n goede man, door iedereen gekend en 
geliefd. Hij deed ook alles pro deo, soms een 
beetje te veel. Het was voor mij een eer om in 
zijn voetstappen te mogen treden.

 
Marcel en ik kregen 5 kinderen. Een mooie 
bende, waar ik als huisvrouw altijd graag voor 
heb gezorgd. Maar ook mijn studies snit en 
naad kwamen uiteindelijk nog van pas, want 
ik maakte heel wat kledij voor de kinderen 
zelf. Veel hobby’s heb ik nooit gehad, maar ik 
genoot wel altijd van onze reizen naar Tenerife 
en van wat gezelschap om me heen. Ook nu 
geniet ik van familiebezoekjes.

Hubert Sybers

Ik heb verschillende jobs gedaan in mijn 
leven, maar de langste periode werkte 
ik als bewakingsagent voor Securitas. Ik 
deed geldtransporten. Meestal nachtwerk 
dus, tot het syndicaat daar na een aantal 
overvallen een einde aan maakte. Nadien 
gebeurden de transporten overdag. Ook 
ik maakte drie overvallen mee, maar schrik 
heb ik nooit echt gehad. Veel hobby’s had 
ik niet, door het nachtwerk leefde ik op een 
ander ritme. Gelukkig heb ik nooit veel slaap 
nodig gehad, een paar uurtjes bijslapen was 
steeds genoeg. 

Ik ben geboren in Ukkel en woonde er 
vele jaren. Eerst in mijn ouderlijk huis, 
nadien samen met mijn vrouw op een 
appartementje, tot we ons eigen huis 
konden kopen. Ook woonden we even in 
Linkebeek, waarna we in 2012 naar Koksijde 
verhuisden. We gingen er al meermaals 
op vakantie, altijd naar dezelfde plek. We 
kwamen er tot rust. Ik had al vaak gedacht 
hoe leuk het zou zijn om er te wonen, met 
de zee en een winkeltje in de buurt. Toen 
er effectief iets vrij kwam in die straat, ging 
ik direct naar de bank. Eigenlijk zou ik ook 
nu graag terugkeren naar Koksijde. Ik woon 
hier bijna een jaar, maar hoop dat het niet 
definitief hoeft te zijn. 
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Ter Linden-nieuwtjes

Zon, zee, zorgeloos genieten en nog eens genieten

De septembermaand was wellicht het nieuwe juni… Ideaal dus voor een namiddaguitstap naar zee. 
We konden opnieuw een weekje gebruik maken van de strandrolwagens in De Panne, waardoor 
heel wat bewoners konden genieten van zand, zee en zon.
 
Wat een fijne activiteit met de strandrolstoel, een ijsje eten en een mooie promenade op de dijk. 
Voor enkele bewoners was de verrassing groot dat we met de rolstoel het strand op gingen en 
ook effectief in zee konden. Zon, zee, genieten en nog eens genieten dus, dankzij een stralende 
nazomer en stralende vrijwilligers…

Daguitstappen

Daguitstap Oostende Koerse

Eerst een beetje geschiedenis… De badplaats 
Oostende moest het paradepaardje worden 
van Koning Leopold II. Hij stak veel geld in de 
ontwikkeling van de badplaats en bouwde 
er onder andere de Wellington Renbaan. 
‘Oostende Koerse’ is een internationaal 
evenement dat in de paardensportwereld van 
de jaren ’70 beroemd was om haar baan en 
de deelname van goede paarden. Aan het eind 
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van de jaren ’90 liep het publiek terug, de baan 
was verouderd en de grote namen bleven weg. 
Van de eens zo beroemde koersen was niets 
meer over en de baan werd gesloten. De huidige 
directie heeft de renbaan weten te redden en 
startte een renovatie.

Tegenwoordig is het weer “Grandeur op de 
renbaan”! Spannende toppaardenrennen, 
meeslepende ambiance en een parade van 
Vlaamse vedetten. Dat is in een notendop wat 
je te wachten staat op Oostende Koerse, negen 
maandagen lang in juli en augustus
.
Reden te meer voor ons om ook eens de sfeer op 
te snuiven en kennis te maken met de “chiqué” 
van de paardenkoers. De voorlaatste maandag 
van augustus was het zover. Het vertrek was 
spannend, want de groep deelnemers van Ter 
Linden veranderde tot op de laatste snik, de 
parking bleek onzeker en we waren volledig 
afhankelijk van het weer. Ook konden de plaatsen 
voor de rolstoelen niet gegarandeerd worden. 
Maar het was het zeker waard! Alles verliep 
uiteindelijk buitengewoon vlot. De weergoden in 
deze onzekere zomer waren ons goed gezind, 
de parkeerwachter loodste ons vlot naar zelf 
gefabriceerde parkeerplaatsen en we ontvingen 
een VIP-behandeling bij het binnenkomen. Toen 
was het enkel nog zoeken naar een geschikt 
plaatsje!

De tribune was goed bezet en vol verwachting 
keken de mensen naar de opstelling van de 

paarden. Wanneer de hekken losschoten was 
de spanning te horen in de stem van de speaker. 
Een kortstondig maar luid aanmoedigend geluid 
weerklinkt wanneer de paarden voor de tribune 
passeren. Reeds bij de 2de passage werden we 
meegesleept en riepen we al even luid mee. 
Mensen gaan staan om de eindspurt nog beter 
te zien en dan klinkt er luid gejuich en geklap. 

Na de eerste ren, wisten we een beetje hoe het 
eraan toe gaat en gokten we al eens mee, voor 
de leute! Het maakt het spel nog wat amusanter. 
Al gauw kriebelde het bij enkelen van onze 
bewoners om ook eens voor de knikkers te 
spelen! Vanaf 3 euro kan ingezet worden. Het 
verhoogt de spanning bij het volgen van de 
volgende koers. En verrassing alom als blijkt dat 
elke bewoner heeft gewonnen! 

Na het supporteren en de bijhorende spanning 
is het tijd om alles los te laten. Aan de ingang 
kunnen we met een frietje en een drankje 
genieten van het optreden van enkele Vlaamse 
artiesten. Ambiance verzekerd! Ook onze 
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Daguitstap Veurne

Niet alle bewoners zitten graag in een bus, en 
niet iedereen heeft er behoefte aan om ver op 
uitstap te gaan. Voor hen organiseerden we 
een dagje in Veurne. Wat hadden we geluk met  
het weer, want in de voormiddag was het geen 
weertje om de hond buiten te laten. Gelukkig 
klaarde het na de middag op. Wij waren er 
klaar voor om onze gedachten te verzetten 
en een mooie wandeling te maken door het 
vernieuwde Suikerpark in Veurne. We konden 

bewoners lieten zich volledig gaan! “En we gaan 
nog niet naar huis”… Euch… Stop. Jawel, jammer 
genoeg moesten we toch richting onze busjes 
trekken. Maar we vertrokken met een lach op 
het gezicht, die zeker nog een week zou blijven 
kleven…

En als we nog iets hebben geleerd… 
Paardenkoersen zijn voor iedereen. Op zoek 
naar de chiqué … bleven we een beetje op onze 
honger zitten. De hoedjes waren voor niets 
nodig… Of toch misschien voor de zon!
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Daguitstap Kakelend Kippenmuseum

De zomer is voorbij, de bladeren vallen van de 
bomen, de herfst is begonnen. Dit betekent 
ook dat onze daguitstappen voorbij zijn. Op 
hun laatste uitstap trokken de bewoners van 
residenties La Luna en Avondrood richting 
Keiem, naar ’t Kakelend Kippenmuseum. 

Het is geen museum waar het stof al jaren 
vergaard wordt, maar een boerderij waar de 
dieren, vooral de kippen, centraal staan. 

Alle kippensoorten en -rassen zijn er te 
bewonderen, maar je kan er ook een kameel 
en dromedaris gaan bekijken! Het was een 
“beestige” namiddag.

er genieten van de mooi natuur. We werden 
zelfs getrakteerd op vers geplukte tomaatjes 
uit de lokale moestuintjes.
 
Na een mooie wandeling wilden we de 
namiddag natuurlijk mooi afsluiten met een 
koffie en versnapering. 
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Daguitstap Kazematten Ieper

Op 28 oktober maakten enkele bewoners 
van de residenties Oasis en Morgendauw, 
samen met enkele familieleden, vrijwilligers en 
begeleiders van het ergo-animatieteam een 
uitstap naar de Kazematten in Ieper.

Ook al was het binnen, het weer was ons gunstig 
gezind. Met een straaltje zon is het altijd leuker 
vertrekken dan in de regen. Eenmaal in Ieper 
werden we erg goed ontvangen. We kregen 
een interessante uitleg over het proces van het 
bierbrouwen en mochten na de rondleiding 
proeven van enkele biertjes in de brouwerij.

Ook kregen we bij ons vertrek elk een fles mee. 
Heel attent en een leuke souvenir. Je kon kiezen 
of je alles meenam om uit te drinken ofwel als 
decoratiestuk op de kamer plaatste. Maar we 
vermoeden dat er ondertussen hier en daar al 
wel eens geproefd werd van het biertje...

Er werd veel gelachen, gepraat, genoten van 
het fijne gezelschap en het leuke samenzijn. 
Eenmaal terug thuis stekten we nog een frietje 
in de brasserie. Zo sloten we allemaal samen, 
en met enkele mooie anekdotes van die dag, 
de avond af. Het was voor herhaling vatbaar, 
op naar volgend jaar!
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Daguitstap Orgelmuseum

Op 12 september trokken we met de residenties Dageraad 
en Laura voor de eerste keer naar het Orgelmuseum te 
Leffinge. Om eerlijk te zijn hadden we het op het eerste 
gezicht grootser verwacht en meer museumachtig, maar 
we kwamen wel in een gezellig decor met een mooi gedekte 
tafel en sierlijk servies terecht. Het verraste ons aangenaam 
en we waren dan ook benieuwd naar wat er nog zou volgen.

Eerst werden we hartelijk verwelkomd en mochten we 
aanschuiven aan de lange tafel voor een stukje lekker vers 
gemaakt gebak met een smakelijk potje koffie. Nadien 
werd er wat uitleg gegeven over de verschillende soorten 
muziekinstrumenten die er aanwezig waren en konden we 
uit volle borst meezingen met enkele klassiekers. Er werd 
gelachen en bewogen op de deuntjes van vroeger. Na dit 
alles sloten we de namiddag af met een drankje en praatten 
we nog wat na.

Het was een fijne eerste keer in het Orgelmuseum, een leuke 
namiddag die we met z’n allen konden doorbrengen. En als 
souvenir bundelden we enkele mooie kiekjes…

Daguitstap Paters

Niet op elke daguitstap zijn de weergoden 
ons gunstig gezind. Zo ook toen er een 
uitstap naar West-Vleteren op de planning 
stond. Maar niet getreurd, want we pastten 
onze dagindeling gewoon een beetje aan. De 
wandeling tot aan het Mariagrotje moesten we 
achterwege laten, maar we dronken in plaats 
daarvan een extraatje, met een hapje erbij. 
We hadden gezellige babbels en veel plezier. 
Tegen de avond aten we nog een lekkere stutte 
met typisch streekgebonden charcuterie. 
Zo konden we kiezen uit kippenpoot, paté, 
hoofdvlees, gerookte ham of de typische 
paterskaas. Weer een dag om niet te vergeten!
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Daguitstap thuisblijvers

Voor bewoners die niet op uitstap gingen, or-
ganiseerden we een pannenkoekennamiddag. 
We hadden zoveel geluk met het prachtige 
weer dat we de hele middag in de tuin kon-
den vertoeven. Verse pannenkoeken met op 
de achtergrond een streepje accordeonmu-
ziek en het zonnetje op ons gezicht. Dat was 
genieten.

Garnaalnamiddag

De warme nazomer zorgde ervoor dat we niet 
veel geluk hadden tijdens onze garnaalmiddag. 
Het schip waar we onze garnalen halen, had 
immers niet uitgevaren. Door de warmte waren 
er geen garnalen om te vangen. Garnalen 
pellen zat er dit jaar dus ook niet in.
 
Gelukkig kregen we wel leuk bezoek in de na-
middag. De coördinator van residentie Laura, 
Nele Bekaert, is erkend paardenvisser in 
Oostduinkerke en kwam bij ons op 
bezoek in de tuin. Ze kwam samen 
met haar paard en echtgenoot uitleg-
gen hoe het leven als paardenvisser 
eruit ziet en wat het allemaal inhoudt. 
We zijn haar zeer dankbaar voor de 
leerrijke namiddag!
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Mosselfestijn

Wist je dat er net zoals bij oesters ook in 
mosselen soms een parel groeit? Het gaat 
dan om kleine, donkere parels die uit een 
zandkorrel groeien. De mossel beschouwt 
het zand als indringer en bedekt hem met 
parelmoer. Wij gingen in oktober op zoek naar 
zo’n parels, maar vonden er jammer genoeg 
geen. Maar dat lieten de bewoners niet aan 
hun hart komen, want ze genoten van de vele 
lekkere mosselen. Met frietjes en een glaasje 
wijn erbij, heerlijk. De soep en het dessert lieten 
we voor een keer achterwege, zodat iedereen 
volop kon genieten van het middagmaal. In 
plaats daarvan werd er een gebakje voorzien 
voor bij de koffie en werd de soep ’s avonds 
gegeven bij de boterhammen. Een gevulde 
dag, met gevulde magen!
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Op reis naar domein Polderwind

In september kregen we de unieke kans om 
deel te nemen aan het proefproject “op reis 
met mensen met dementie”. We kregen de 
mogelijkheid om met enkele bewoners naar 
zorghotel Polderwind in Zuienkerke te gaan. 
Het hotel is gelegen op een prachtig domein 
en is helemaal aangepast aan mensen met 
zorgnoden. Wij trokken van maandag tot 
woensdag en van woensdag tot vrijdag met 

bewoners en verzorgenden naar Zuienkerke. 
We werden er hartelijk onthaald en culinair in de 
watten gelegd. Onze dagen vulden we met een 
wandeling op het domein, gezelschapsspelen, 
genieten van een aperitiefje,… Kortom, met 
alles wat je doet op reis. De bewoners genoten 
met volle teugen van deze unieke kans. Wie 
weet voor herhaling vatbaar?
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Dierenweek

Allemaal beestjes om ons heen, tijdens 
de dierenweek op residentie La Luna en 
Avondrood. Elk jaar organiseren we een 
dierenweek in het kader van ‘Wereld Dierendag’ 
in oktober. Een hele week lang kregen we 
bezoek van verschillende dieren. Het ene 
beestje al wat groter dan de ander, maar ze 
waren allemaal meer dan welkom! 
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Vind jij de dieren terug in de woordzoeker 
“allemaal beestjes”? 

• ALPACA
• GOUDVIS
• KAT
• PAARD
• BIGGETJES
• HAMSTER
• KOE
• VARKEN
• CAVIA
• HOND
 KONIJN

Alpaca’s in Ter Linden

Gepland op dinsdag, geland op vrijdag.  Met 
enkele dagen vertraging dus, maar wel een 
hele ervaring. En een mooie afsluiter van onze 
dierenweek.

Jolientje (9 maand oud) en Blue Eye (14 maand 
oud) mochten hun leefwereld wat komen 
verruimen in Veurne. Jong en oud mochten 
verbroederen. Maar niet zomaar jong en 
oud… Jolien en Blue Eye zijn immers alpaca’s 
uit Staden. Hoewel alpaca’s oorspronkelijk 
uit Peru (Zuid-Amerika) komen en op grote 
hoogte leven, vonden ze hun thuis bij de 
‘Duckies Alpaca’s’. Ze leven er in een vaste 
kudde van 6 alpaca’s, mee in huis bij Veronique 
en haar man… De van nature asociale alpaca’s 
groeiden op binnen het gezin en zijn daardoor 
zeer tam geworden. Zij lopen rond in de 
keuken en de living en kijken ’s avonds mee tv. 
Ze zijn zindelijk en kiezen in de weide telkens 
hetzelfde hoopje om hun behoefte te doen. De 
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alpaca’s zijn ondertussen duidelijk gewoon om 
tussen de mensen te lopen. Maar in een woon- 
zorgcentrum met 160 bewoners, dat moet 
toch een primeur geweest zijn. De handtamme 
alpaca’s lieten zich meestal gewillig aaien. Een 
handje eten helpt natuurlijk altijd. 

De jongste alpaca (Jolientje : de bruine alpaca) 
ten huize nam meteen ook de leiding van de 
kudde over, zo wist het baasje te vertellen. Ze 
is zeer intelligent en neemt sowieso ook de 
koppositie in bij de wandelingen. Wanneer de 
alpaca’s staan te wachten, elk met hun leiband 
om een paal tot de bezoekers komen, dan 
maakt Jolientje zelf haar kudde los wanneer ze 
vindt dat het tijd wordt om te vertrekken. Ze is 
dus niet de geduldigste…

Niettemin hebben de dieren dat super 
gedaan, de mensen hebben ook duidelijk 
genoten. Zowel bewoners, familie, vrijwilligers 
als personeel!

Cinema

In oktober stond ons 
jaarlijks cinemabezoek 
gepland. Er speelde niet 
meteen een film die ons 
allen aansprak. Aangezien 

we de cinema voor ons alleen hadden, konden 
we zelf een film voorstellen. Een bewoner van 
residentie Oasis raadde de film “To Catch a 
Thief” aan. Al snel vonden we nog heel wat 
geïnteresseerden om mee te gaan naar deze 
film. 

De film is een Amerikaanse romantische 
thrillerfilm uit 1955. De spanning zat er dus 
goed in. Voor de meeste bewoners was het 
al heel lang geleden dat ze nog eens naar 
de bioscoop gingen. De film uit de jaren ‘50 
zorgde voor nog een extra nostalgiegevoel. 
Wat popcorn en snoep kon natuurlijk niet 
ontbreken. 
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Verjaardag Simonne

Op zaterdag 7 oktober werd Simonne Villeirs 
100 jaar. Simonne woonde in de Brugse 
Steenweg in Veurne en is een heel sociaal 
en zorgend persoon. Ze heeft respect voor 
iedereen en zou met iedereen vriendelijk 
een babbeltje slaan. Wanneer we bij haar 
langsgaan, mogen we altijd een Napoleon-
snoepje of Chocotoff nemen. Simonne geniet 
van de rust op haar kamer en kijkt graag naar 
‘Blauw Bloed’, Focus-tv en documentaires over 
dieren. Daarnaast kijkt ze steeds erg uit naar 
de bezoekjes van haar zonen in het weekend. 
Simonne heeft 2 zonen, 1 kleindochter en 2 
achterkleinkinderen.
 
Het hele weekend lang mocht Simonne 
haar 100ste verjaardag vieren. Zo kwamen 
burgemeester Peter Roose en schepen van 
Welzijn Guido Hoste Simonne in naam van het 
stadsbestuur gelukwensen, waarna de taart 
aangesneden werd. Wat werd ze verwend 
met pralines en mooie kaartjes… Op zaterdag 
werd er gedanst met de personeelsleden en 
op zondag had Simonne een feest met haar 
liefdevolle familie. 

Simonne heeft enorm van haar 
verjaardagsweekend genoten, maar is toch blij 
dat ze nu terug wat kan rusten op haar kamer…

Dageraad-nieuwtjes
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Werelddierendag

Tijdens de ‘week van de dieren’ stonden er verschillende leuke activiteiten 
gepland. Zo hebben we vogels gemaakt uit wol. Hierbij draaiden we drie 
verschillende kleuren wol rond een kartonnetje en brachten we die samen tot 
een mooie vogel. De bewoners konden het resultaat nadien ophangen in hun 
kamer. 

Daarnaast hebben we meer bijgeleerd over ons konijn ‘Marietje’ aan de hand van een quiz. De 
bewoners kregen weetjes te horen over konijnen en leerden Marie zo beter kennen. Kennen jullie 
het antwoord op onderstaande vragen? 

We weten nu al hoe het mannelijk en het vrouwelijk konijn genoemd worden.... maar hoe heet het 
babyjong bij konijnen?
1. Ket
2. Lamprei
3. Jong

Zijn konijnen knaagdieren?
1. Ja
2. Nee
3. Soms wel, som niet, afhankelijk van het ras

De tanden van een konijn zijn...?
1. Lang en groeien niet
2. Kort en blijven doorgroeien
3. Kort en groeien niet
4. Lang en blijven doorgroeien
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Morgendauw-nieuwtjes
Herfstsfeer

Jaja, het is zover. 

De herfst heeft zijn kleuren getoond, met af 
en toe nog een streepje zomerzon. Maar nu 
voelen we toch al gauw dat de herfst en winter 
voor de deur staan.
 
Zo vonden we het tijd om die herfstsfeer bin-
nen te halen op onze residentie, door met 
onze decoratie te beginnen. 

Samen met enkele enthousiaste bewoners 
stelden we enkele stukken samen, in overleg 
met elkaar en elkaars mening vragend, om uit

eindelijk samen tot een besluit te komen. 

Op deze manier kwamen we tot een mooi 
eindresultaat dat we dan ook tentoonstelden 
op onze dienst. 

Het was leuk om de verschillende ideeën te 
horen en te zien. Zo leer je altijd van elkaar.
 
Nu bouwen we daarop verder. Om nog meer 
mooie momenten samen te sprokkelen en toe 
te passen op de residentie.

Dankjewel aan alle helpers! 

Creatief met glas

Om de sfeer verder te zetten voor de herfst 
gingen we aan de slag met silhouetten van hui-
zen, glas en verf. Zowel in het CAW (centrale 
animatie werking) als op de residentie Mor-
gendauw werkten we steeds verder aan onze 
glazen potjes. Het zijn er heel wat om af te krij-
gen, maar met alle hulp komt het volledig in 
orde!
Als alle potjes af zijn worden ze nog voorzien 
van een gezellig sfeerlichtje (elektrisch welis-
waar). Zo brengen we de warmte al wat in huis, 
gezelligheid troef…
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Tipi’s, totempalen, cowboyhoeden, 
dromenvangers en revolvers brachten ons in 
de juiste sfeer.  Er werd geoefend met lasso-
werpen en schieten met een revolver, of met 
pijl en boog. Tijdens de indianendans en de 
panfluitmuziek genoten we van een frisse 
‘Mango Lassi’, een stevig drankje op basis 
van mango en yoghurt. Dit zorgde voor wat 
nieuwe energie om duels te houden tussen de 
cowboys. Wie is nu de snelste schutter? 

Het avondeten gebeurde aan een tafel vol 
kleuren en hoofdtooi die de indianen (onze 
bewoners) zelf maakten. Aan het hoofd van de 
tafel zat ons opperhoofd met haar kleurrijke 
veren. We lieten ons verrassen door de keuken 
van de cowboys en indianen. En smullen dat 
we deden!

Avondrood-nieuwtjes
Cowboys en indianen

Tijdens de themadag keerden we even terug 
naar de tijd waarin in het Wilde Westen 
cowboys en indianen leefden. We gingen in 
de tuin op zoek naar veren en hout en gingen 
aan de slag. Jong en oud hielpen mee, want 
ook Jerôme en Maurice, de kleinkinderen van 
Betty, bleken goede helpers. 
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BeleefTV

Onze BeleefTV wordt geregeld gebruikt op 
Avondrood. Het is een interactieve tv die de 
bewoners stimuleert en activeert. Het is steeds 
een hele beleving voor onze bewoners. Ook 
familie stond ervan versteld welke reacties de 
beleefTV teweeg brengt. We voederden vissen 
en vlinders vlogen ons tegemoet. Het wrijven 
over de honinggraat gaf ons een rustgevend 
gevoel. De foto’s zeggen genoeg...
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La Luna-nieuwtjes
Feestelijk ontbijt

De bewoners van residentie La Luna werden getrakteerd op een feestelijk ontbijt. Waarom? Zomaar, 
omdat we hen graag eens in de watten leggen. Drie zaaltjes, drie feestelijke ontbijtbuffetten. 
Ontbijtkoekjes, yoghurt, verse fruitsla, een gebakken eitje,… Er was van alles te vinden in ons buffet. 
Dat er gesmuld werd hoeven we niet te vertellen waarschijnlijk. Gezellig tafelen met elkaar en met 
de collega’s, das genieten. Een mooie start van de dag!

Met een grote dankjewel aan….
• Het keukenteam voor dit lekkere ontbijt;
• Al onze zorgende collega’s die kwamen helpen zodat iedereen samen kon ontbijten;
• Onze zorgondersteuners om het buffet zo mooi te presenteren;
• Onze bewoners voor de gezelligheid, vele glimlachen en dankbaarheid.
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In de roos

Vogelpik of darts, het is een spel dat iedereen 
wel kent of ooit gespeeld heeft. Ook wij blijven 
in beweging en spelen graag een spelletje 
vogelpik. Wie gooit het vaakst in de roos of wie 
haalt de hoogste score? Altijd spannend, maar 
met een heel gezellige sfeer. We zijn sportief 
en supporteren voor elkaar. 

Wist je dat:
• De term ‘vogelpik’ afkomstig is van een 

soortgelijk spel dat vroeger in cafés werd 
gespeeld? 

• De hoogste score die je kan behalen, 180 
punten is? Hierbij belanden alle drie de 
darts in de triple twintig. 

Marcella 100 jaar

Sinds 26 september woont er een nieuwe 
eeuweling in ons midden. Marcella mocht 
maar liefst 100 kaarsjes uitblazen! Deze 
speciale gebeurtenis werd ook op een speciale 
manier gevierd, met leuke herinneringen, 
lekker eten en vooral in goed gezelschap. Dat 
Marcella door een warme familie omringd 
wordt, konden we de hele dag ervaren. Er 
werd getrakteerd met een aperitief en een 

hapje en er werd voor iedereen een mooie 
attentie voorzien. Ook de bewoners kregen 
champagne en een stuk taart. Zo konden 
we ook op de afdeling meegenieten van de 
feestvreugde. Het was kortom een feest om 
nog lang van na te genieten. 

Marcella, we wensen je nog vele mooie dagen 
toe. Van harte proficiat!

Team Laura

Laura-nieuwtjes
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Oasis-nieuwtjes
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Na een zomerpauze zijn we teug van start 
gegaan met de Centrale Atelier Werking op 
maandagnamiddag. We organiseren diverse 
activiteiten rond bepaalde thema’s.

Deze overkoepelende activiteiten gaan steeds 
door op een andere locatie, want de bewoners 
genieten er wel van om eens op visite, eigenlijk  
‘te gast’ te zijn op een andere residentie.

Er werden herfstbloemstukjes gemaakt met 
hortensia, sedum, appeltjes en klimop. We 
organiseerden ook een gezelschapsspelna-
middag, biljartnamiddag en relaxatienamid-
dag. Bewoners kregen een handverzorging of 
gezichtsmassage. Ook werden sommigen ge-
schminkt, waarbij zachte aardetinten gebruikt 
werden. 

CAW-nieuwtjes
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Kookgroep-nieuwtjes
‘De fijnproevers’
Soep met een exotisch tintje!

Voor de meesten onder ons is wortel de eerste groente die 
we ooit leerden eten. Van deze populaire groente maakten we 
in de kookgroep een soep, op basis van kippenbouillon met 
een exotisch tintje. Naast de wortelen voegden we ook ui, prei, 
curry Madras en peterselie 
toe. Om de soep  af te werken 
gebruikten we kokosmelk. 
De bewoners aten smaakvol 
van deze soep. Een bewoner 
citeerde: “Deze soep is lekker 
romig, smakelijk, eigenlijk een 
fluwelen soepje!”

Perlefien-nieuwtjes
De sierwaarde van
sierappeltjes

Daar zijn de sierappeltjes 
weer…
De naam verklapt het al, deze 
appels zijn niet eetbaar voor 
de mens. Maar voor vogels 
smaken ze zeker en vast wel! 
De sierappels kunnen gebruikt 
worden in decoratie of een 
bloemstuk. 
Wij gebruikten ze als 
versiering in een 
vaas, maakten een 
bloemstuk en een 
appelkrans.
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De smaak van confituur

Confituur smaakt altijd lekkerder als je hem zelf 
maakt… Misschien heeft u ook nostalgische 
herinneringen aan vroeger, met een aanrecht 
vol potjes. Generaties moeders maakten 
confituur met een grote ketel op het vuur, om 
zo veel mogelijk vruchten te verwerken. Ze 
waren trots op hun uitgebreide provisiekast 
vol kleurrijke potten.
 
In de maand september maakten we in de 
leefgroep Perlefien confituur. We kozen 
voor een speciale combinatie: druiven-
rabarberconfituur. In de Ter Linden-tuin 
staat rabarber, waar we jaarlijks plezier aan 
beleven. De blauwe druiven kregen we dan 
weer van een zorgkundige. De combinatie van 
de twee bleek uiteindelijk verrassend lekker! 
De bewoners genoten enkele dagen van een  
extra ‘moesstuutje’ aan de ontbijttafel en het 
smaakte naar meer…

Plaatjes zonder praatjes
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Veurne-nieuwtjes
Fietsbrug

Stad Veurne en de Vlaamse Waterweg NV 
sloten in 2015 een overeenkomst om samen 
een fiets- en voetgangersbrug te bouwen over 
het kanaal Nieuwpoort-Veurne, ter hoogte 
van de Rozendalstraat en de Voetbalstraat. 
De Vlaamse Waterweg voorziet nu de nodige 
financiële middelen om een aannemer aan te 
stellen. De Vlaamse Waterweg en Stad Veurne 
betalen elk 1.536.180,22 euro in dit project.
. 
Om de brug veilig te integreren in de 
Rozendalstraat moeten er wel extra 
maatregelen worden genomen. Zo komt er 
eenrichtingsverkeer tussen de Noordburgweg 
en de Bloemenlaan voor het gemotoriseerde 
verkeer. Fietsers kunnen uiteraard wel in beide 
richtingen blijven rijden. De Rozendalstraat 
wordt omgevormd tot fietsstraat vanaf de  

 

Bloemenlaan tot aan het Noordburgweg. In 
een fietsstraat is er een maximumsnelheid 
van 30 km/u, hebben fietsers altijd voorrang 
en mag het gemotoriseerd verkeer de fietsers 
niet inhalen. 

Maar … welke naam? 
De brug komt er dus en we geven ze graag een 
leuke naam. En daarvoor kijken we naar jou! 
Heb je een idee? 

Geen putten graven op begraafplaatsen

Wist je dat het niet toegelaten is om een put te 
maken om een bloem te planten bij een graf? 

Eens de chrysanten zijn uitgebloeid en 
verwijderd worden, is de begraafplaats 
bezaaid met putten. De schade aan het gazon 
is aanzienlijk. Voor de Technische Dienst is het 
een stevig karwei om alles te herstellen. 

Stad Veurne zorgt voor een duurzame oplossing, 
door meer dan 5000 chrysanthouders te 
voorzien op alle begraafplaatsen in Veurne. 
Zo moeten er op deze begraafplaatsen geen 
putten meer gemaakt worden en kunnen de 
houders achteraf worden ingezameld om ook 
de volgende jaren te kunnen worden gebruikt. 

Je vindt de chrysantenhouders in een box aan 
de ingang van de begraafplaats.
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Veurnsjche laptsjesnaamn

… Sjchuddepulle - Fiel Snot - Teur Stekker - 
Miesn Blo(e)mkoole - Siesn Krak - Foeëns van 
‘t Braksje - Jan Tuutn - Notsjow - Staf Bananne 
- Teur Dobbel - Barong Versliepe - Pietsje Van 
‘n Driengk - Mantn en Kalle …
 
Lapnaamn woarn vroeger de normaalste 
zaake van de wèèreld. Veele mèènsjchn 
kreeëgn e bienaame omdat olleman goengk 
weetn van wuffer famielie dan ze zieder 
ofkomstieg woarn, uut wuffer nest dan ze 
kwaamn, woa dan ze weundn, wuffern stiel 
dan ze dein… Die bienaame kuste ook komn 
deur nunder karaktèère, deur e gebrek of 
deur nunder uuterlik. ‘t Gebeurde ook dikkers 
dat de laptsjesnaame van voader op zeune 
deuregeen wieërd. 

E lapnaame kreeëg j’ ossan van de mèènsjchn 
in ‘t geburte, van de mèènsjchn woamei da j’ 
t’oope werkte,... Je kuste je bienaame zèève nie 
kieëzn. 

Oltemets wist je deur de bienaame oeë dan de 
mèènsjchn oover etwieën peisdn. Ol ‘n andern 
kant zei e laptsjesnaame veele oover etwieën 
ze karaktèère, ze manieëre van doeën, zen 
oanzichte of de stiel dat ‘n dei. 

Den Trotre 
Den Trotre was en eeënzoat. E weunde ie in 
e keûnstekot zoender wieëls, zjuuste neevns 
’n bloemewienkel van Roger Reinhardts, op ‘n 
oek van de Nooërdstroate en de Karpelstroate 
op Petit-Paris. E verdieënde ie ze brooëd met 
sjchoarn te sliepn. Vergoane glooërie! 

Fiel Maklee 
Theophiel Mortelez, e verkocht ie de 
zoaterdaagn en de zundaagn droogvis en 
oariengn op de Katsspelplatse. 

Fiete Krêêmaglas 
Fiete en Rawoel goengn roend met nunder 
krêêmkarre en woarn ook d’ uutboaters van ‘t 
frietekot op de Mart (vooë Willy Delancker).

Wieën woarn de mèènsjchn achter die 
bienaamn, wiene was nunder echte naame 
en voe wiene wieërdn ze zieder ezooë 
enoemd? Doavooërn doe m’ en oproep noa 
de Veurnoars, voer olles in verband met 
Veurnsjche laptsjesnaamn oover te maakn 
an ’n Academie Dialect Bachtn de Kuupe via 
Walter Winnock, Oude Duinkerkestraat 1, 
8630 Veurne - walter.winnock@telenet.be - 
gsm 0499 69 60 56. 
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Dementievriendelijk Veurne maakt mantelzorgers wegwijs

Uit recente berekeningen blijkt dat in Veurne het aantal personen met dementie met 56% zal 
toenemen, van naar schatting 316 nu tot ongeveer 500 personen in 2035. 70% van de personen 
met dementie woont thuis en wil daar ook blijven wonen. Veurne wil zich engageren als 
dementievriendelijke gemeente, waarin personen met dementie en hun mantelzorgers blijvend 
kansen krijgen om zich te ontplooien. 

Deze 7 partners van de stuurgroep ondertekenden een engagementsverklaring om samen werk te 
maken van een dementievriendelijke gemeente:
• Stad Veurne 
• WZC Sint Anna, WZC Ter Linden, Maria Troost
• Foton, Expertisecentrum dementie en thuisbegeleidingsdienst
• Foton, Noord-West-Vlaanderen 
• AZ West 
• Huisartsen 
• Eerstelijnszone Westkust & Polder (met vertegenwoordiging van alle thuiszorgdiensten) 
• CM (met vertegenwoordiging van alle diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten)

Vorig jaar organiseerde Dementievriendelijk Veurne een focusgroep met mantelzorgers van 
personen met dementie. Zij gaven aan dat het moeilijk is om de weg te vinden in al het aanbod, 
zeker in de beginfase. Er is ook nood aan infomomenten en ontmoetingsmomenten met lotgenoten. 
Voor de stuurgroep van dementievriendelijk Veurne was het meteen duidelijk waar in 2023 de 
focus op moest liggen: mantelzorgers en zorgende familiecontext ondersteunen!

Veel begint met goede, duidelijke en up-to-date informatie. De brochure ‘Dementie, als je ermee te 
maken krijgt’, werd ontwikkeld door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en aangevuld met 
specifieke info van organisaties in en rond Veurne. Deze brochure is onder andere terug te vinden 
op de infostand aan ons onthaal.

Ook organiseert Dementievriendelijk Veurne een Praatcafé over de vragen rond vergeetachtigheid 
en veranderend gedrag. 

Je herkent het waarschijnlijk wel, het gevoel dat iets niet pluis is met iemand. Sleutels kwijt, afspraak 
vergeten, medicatie niet innemen, plotseling boos worden, de weg kwijt raken, eenvoudige 
activiteiten die niet meer zo vlot gaan (koffie zetten, koken, wassen,…), verstrooidheid in dagritme, 
emotioneler reageren, recente gebeurtenissen en activiteiten niet meer herinneren, moeilijker uit 
de woorden geraken,… 

Heel wat mensen voelen dat iets niet pluis is, maar blijven vaak een lange tijd met dat ongeruste 
gevoel lopen terwijl je hier eigenlijk niet alleen in staat.
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Waar let je op? Wat kan je doen? Waar kan je terecht? Dit en veel meer wordt belicht tijdens de 
infonamiddag ‘gewoon vergeten? Of is er iets niet pluis met het geheugen?’. Natuurlijk is er ook 
ruimte om bij een kop koffie ervaringen uit te wisselen. 

Voor wie: mantelzorgers 
Wanneer: Maandag 11 december | 14.30 – 17 uur 
Waar: OC Callicanes, Zuidkapelweg 16 
Kostprijs: gratis 
Inschrijven: graag via zonnebloem@veurne.be of 058 31 57 78 

Ook binnen Ter Linden willen we ruimte maken voor de mantelzorgers en familieleden van onze 
bewoners met dementie. Daarom nodigen we iedereen die nood heeft aan een babbel, z’n verhaal 
eens wil delen en in contact wil komen met lotgenoten uit op ons eigen Praatcafé Dementie, met 
als thema: “Van eerste signalen tot een leven in het WZC”. 
 
Voor wie: mantelzorgers en zorgende familiecontext
Wanneer: maandag 6 november vanaf 14u
Waar: Brasserie Ter Linden
Kostprijs: gratis
Inschrijven: dementie@veurne.be
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Agenda november 

ma 6 nov. Praatcafé dementie ‘Van 1e signalen tot een leven in het WZC’ in de Brasserie
CAW gezelschapsspelletjes in de polyvalente ruimte

di 7 nov. Dinsdag dansdag in Dienstencentrum De Zonnebloem
Zorgbib: residentie Oasis - La Luna - Laura

wo 8 nov. ‘t Kraam

13 nov. - 24 nov. Seniorenweken: zie affiche

ma 13 nov. Zorgbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood

wo 15 nov. Kookgroep

do 16 nov. Breiclub in de lounge van Morgendauw

ma 20 nov. Zorgbib: residentie Oasis - La Luna - Laura - in de voormiddag

wo 22 nov. ‘t Kraam

ma 27 nov. CAW beauty in de ruimte van Perlefien
Zorgbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood

wo 29 nov. Kookgroep
Bewonersraad residentie La Luna - Avonrood in de lounge van residentie 
Avondrood

CAW: elke maandagnamiddag en vrijdagvoor-
middag. Iedereen is welkom en kan komen 
doen waar hij zin in heeft. Kaarten, crea, was 
plooien, gezelschapsspelen,… Er is voor elk wat 

wils. De bedoeling is dat de bewoners die wil-
len, kunnen aansluiten bij de activiteit die hen 
aanspreekt.
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ma 4 dec. Sinterklaas op bezoek op residentie Oasis - Morgendauw
Zorgbib: residentie Oasis - La Luna - Laura
CAW Crea in de ruimte van Perlefien

di 5 dec. Sinterklaas op bezoek op residentie Dageraad - Laura
Dag van de vrijwilliger

wo 6 dec. Sinterklaas op bezoek op residentie La Luna - Avondrood
‘t  Kraam

dp 7 dec. Breiclub in de lounge van Morgendauw

zo 10 dec. Kerstoptreden Veurns Vocaal  Ensemble in de polyvalente ruimte

ma 11 dec. CAW biljart op residentie Avondrood
Zorgbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood

wo 13 dec. Kookgroep

ma 18 dec. CAW relaxatie in de ruimte van Perlefien
Zorgbib: residentie Oasis - La Luna - Laura

wo 20 dec. ‘t Kraam

do 28 dec. Zorgbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood

Agenda december
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Sinterklaas kapoentje
gooi wat in mijn schoentje
gooi wat in mijn laarsje
dank U Sinterklaasje!

4 december:
Oasis en morgendauw

5 december: 
Dageraad en Laura

6 december:
La Luna en Avondrood
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November is traditioneel de maand waarin in 
Vlaanderen de senioren in de kijker worden 
gezet. Er rijzen overal extra festiviteiten en 
activiteiten uit de grond, een moeilijke puzzel 
voor velen om de extra’s ingepland te krijgen 
in hun reeds drukke agenda’s.  Zo ook in Ter 
Linden, maar toch laten we ons niet kennen!!

De week van de senioren wordt in Ter Linden 
al enkele jaren uitgesponnen over 2 weken. 
Onze bewoners zijn nu eenmaal niet allemaal 
nog even kwiek en kunnen tussendoor ook wel 
wat rust gebruiken.
  
• We trappen dit jaar de week 

af met een feestmaaltijd, op 
initiatief van de keuken. Deze 
maaltijd vindt plaats op de 
afdeling maar met een feestelijker tintje. 
De te noteren datum is: 13/11/2023 om 
11.00u

• Ons paradepaardje wordt dit jaar over 
3 dagen verdeeld. Voor iedereen die wil, 
organiseren we een ‘hobbybeurs’ met 
workshops rond het thema levensloop 
(zie affiche). Reeds enkele jaren kunnen 
we rekenen op de steun van Annuntiata 
Veurne om samen een grootse activiteit 
op poten te zetten. Andere jaren kozen we 
voor 1 dag waarop alle bewoners doorheen 
de activiteiten werden begeleid door de 
studenten. Dit jaar kiezen we voor een 
andere aanpak en verwelkomen we ook 
graag de familie. Dit graag op inschrijving.

Wat kun je verwachten? We stellen allerlei 
workshops op die gelinkt zijn aan de levensloop 
van de mens.  Als bewoner kan je dan met de 
leerlingen, familie of vrijwilligers kiezen aan 
welke workshop(s) je wenst deel te nemen. 

Tussen de workshops zijn activiteiten te vinden 
uit elke levensfase van de mens: jeugd – jong 
leven- arbeidstijd – pensioen. Wie zijn hele 
leven wil herbeleven, komt best op tijd!  Ook 
een diversiteit aan vaardigheden en interesses 
komt aan bod… Creatief bezig zijn, of eerder 
herinneringen ophalen, genieten van een hapje 
en een drankje of de benen/armen losgooien 
op wat mooie muziek,… Het kan allemaal.

Het doel van onze dag is om gezellige 
interacties te creëren tussen jong, minder jong, 
minder oud, wat ouder,…  En uiteraard het 
beleven van een actieve herfstnamiddag. Een 
fotoshoot mag daarbij zeker niet ontbreken, 
zo hou je er een leuke herinnering aan over! 
We hopen dat U zich reeds aangesproken 
voelt en net als wij staat te popelen om deel 
te nemen!!! 

De locaties zullen later nog worden 
meegedeeld, maar de data zijn alvast dinsdag 
14/11, maandag 20/11 en dinsdag 21/11. 
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar 
kela@veurne.be met vermelding naam, naam 
bewoner en de datum die voor jou het best 
past. De namiddag vangt telkens aan om 14h, 
einde voorzien rond 16h00.

• De CAW (centrale animatie-
werking) op vrijdag in de brasserie 
blijft alvast op de planning staan.  
• Ook de breiclub zal op 16/11 
samenkomen

• De gewone bingo op dinsdag valt weg, 
maar…  dit wordt 
in de loop van de 
week zeker goed 
gemaakt!!

Week van de senioren van 13/11/2023 - 24/11/2023
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Brasserie menu
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Nieuwe bewoners

Maria Provoost verblijft sinds 19 september op residentie Laura 
in kamer 3.30. Maria is de weduwe van Lucien Deburchgraeve, 
samen hebben zij 2 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. 
Vroeger was Maria werkzaam als poetsvrouw aan Stad Veurne. 
Zij houdt van lezen, tv-kijken, wandelen, fietsen, de wekelijkse 
markt en op reis gaan met de Bond.

Nelly Vanieuwenhuyze verblijft op residentie Langs de Kade in 
kamer 0.06 sinds 2 oktober 2023. Nelly is de weduwe van Andre 
Blanckaert. Zij was zetelmaker in een fabriek en caféuitbaatser. 
Nelly houdt van tv-kijken, kruiswoordraadsels, breien, haken en 
tijdschriften lezen.

Gerda Lagrou verblijft sinds 3 oktober op residentie Laura 
in kamer 3.08. Zij is de weduwe van Willy Vanhaecke, samen 
hebben zij 2 kinderen, 4 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. 
Nelly was werkzaam als arbeidster en als poetsvrouw. Zij houdt 
van kaarten, rummikub spelen, tijdschriften lezen en tv-kijken.

Sinds 23 oktober verblijft Marc Vandendries op residentie 
Laura in kamer 3.13. Marc heeft 3 kinderen en 4 kleinkinderen. 
Vroeger was hij architect en had een druk verenigingsleven. Nu 
houdt hij van lezen, klassieke muziek en kan hij genieten van 
kunstvoorwerpen.
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In de voorbije maanden juli en augustus moesten wij afscheid nemen van deze bewoners:

Andre Dezitter
Rachel Anthierens

Ons medeleven gaat uit naar hun familie en vrienden.

Overleden bewoners

Regelmatig zal de keuken werken met speciale dagen / weken waarbij ze het menu licht aanpassen 
volgens een bepaald thema. Ook zullen jullie regelmatig verwend worden met streekproducten en 
zetten we nu en dan een lokale leverancier in de kijker.

Keuken-nieuwtjes

1 novemberfeestmaaltijd

13 oktober

Dag van het ei

24 december

Kerstavond Kaasplank 

van de Walhoeve

20 november 

Seniorenweek

feestmaaltijd

17 december

dag van de Warme 

chocolademelk

25 december

Feestmaaltijd
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nov. wo 1 broccolisoep / ossentong - champignons - kroketten

do 2 knolseldersoep / kippenbil - rauwkostsalade - frieten

vr 3 currysoep / hokifilet - preipuree

za 4 wortelsoep / rundsburger - witte kool - aardappelen

zo 5 kip champignonsoep / varkensgebraad - erwten - aardappelschijven

ma 6 tomatensoep / slavink - wortelpuree

di 7 waterkerssoep / kipkrokantje - courgette provençale - aardappelen

wo 8 bloemkoolsoep / braadworst - rode kool - aardappelen

do 9 broccolisoep / omelet - gegrilde tomaat - frieten

vr 10 aspergesroomsoep / visgratin - andijvie - puree

za 11 pompoensoep / macaroni met hamblokjes - prei en champignons

zo 12 witloofsoep / kalkoenpavé - broccoli - kroketten

ma 13 seldersoep / kalkoen cordon bleu - boterbonen - aardappelen

di 14 preisoep / vleesbrood - krieken - gebakken aardappelen

wo 15 champignonsoep / lasagne

do 16 groentesoep / vol-au-vent - champignons - frieten

vr 17 venkelsoep / koolvis - brunoisegroenten - rijst

za 18 tomatensoep / kipfilet - bloemkool - aardappelen

zo 19 kippenroomroep / orloffgebraad - erwten en wortelen - 
aardappelschijfjes

ma 20 vissoep / gevogelteworst - hutsepot

di 21 ajuinsoep / schnitzel - schorseneren - aardappelen

wo 22 wortelsoep met kokosroom / kalkoenpavé - andijvie - puree

do 23 spinaziesoep / goulash - paprika en champignons - frieten

vr 24 tomatensoep / zalm - pastinaak - aardappelen

za 25 groentesoep / jagerschotel - bloemkool en courgette - puree

zo 26 bloemkoolsoep met kruidenkaas / mosterdgebraad - gestoofde prei - 
kroketten

ma 27 andalousische soep / kipfilet - boontjes - gebakken aardappelen

di 28 venkelsoep / varkenscrepinette - savooikool - puree

wo 29 pastinaaksoep / spaghetti bolognaise

do 30 peterseliesoep / rundsstoofvlees - witloofsalade - frieten

Menu
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dec. vr 1 juliennesoep / tongrolletjes - andijvie - puree

za 2 kervelsoep / chipolata - bloemkool - aardappelen

zo 3 erwtensoep / kalkoengebraad - gestoofd peertje - kroketten

ma 4 komkommersoep / gehaktballetjes - champignons - puree

di 5 rapensoep / garnaalkroketten - rauwkost - frieten

wo 6 tomatensoep / kalkoenpavé - gestoofde erwten - aardappelen

do 7 savooikoolsoep / varkensblanquette - juliennegroenten - rijst

vr 8 preisoep / gepaneerde vis - spinazie - puree

za 9 paprikasoep / gevogelteworst - rode kool met appel - aardappelen

zo 10 currysoep / ardeens gebraad - broccolimix - aardappelschijfjes

ma 11 aardappelsoep / witte pens - appelmoes - gebakken aardappelen

di 12 tomatensoep / waterzooi van kip - krieltjes

wo 13 broccolisoep / gegratineerde hespenrol - witloof - puree

do 14 knolseldersoep / kalkoenragout - paprika en champignons - frieten

vr 15 courgettensoep / hokifilet - preipuree

za 16 wortelsoep / rundsburger - witte kool - aardappelen

zo 17 kip champignonsoep / varkensgebraad - gestoofde erwten - kroketten

ma 18 tomatensoep / kippenbil - perzik - gebakken aardappelen

di 19 spinaziesoep / lasagne

wo 20 paprikasoep / stoofvlees - veldsla - witloof - frieten

do 21 champignonsoep / gevogelteworst - spruitjes - aardappelen

vr 22 courgettesoep / koolvisfilet - brunoisegroenten - tagliatelle verdi

za 23 seldersoep / vogelnestje - preipuree

zo 24 ajuinsoep / kipfilet - wortelen - aardappelen

ma 25 aspergeroomsoep / gevulde kalkoen - gestoofde witloof - kroketten

di 26 wortelsoep / parmentierschotel - broccoli - gehakt

wo 27 andalousische soep / blanquette - juliennegroenten - frieten

do 28 spinaziesoep / boerenworst - erwten - aardappelen

vr 29 bloemkoolsoep / zalmvink - pastinaak - aardappelen

za 30 preisoep / gehaktballetjes - selder - puree

zo 31 tomatensoep / cordon bleu - appelmoes - aardappelen

Menu
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Wist je dat ...

… Ook alle medewerkers tijdens hun 
middagpauze konden genieten van de heerlijke 
mosselen? Tegen een wel heel democratische 
prijs kon iedereen z’n voeten onder tafel 
schuiven in de polyvalente ruimte. En dat 
bleek een goed idee, want er waren maar liefst 
57 inschrijvingen! 

… Er in september en oktober al 2 zitdagen 
gehouden werden door een opticien aan 
huis van de mobiele zorggroep? Het aantal 
inschrijvingen was zeer groot, vandaar dat 
er een extra dag moest worden ingelast. 
Mogelijks wordt er in december of januari zelfs 
nog een derde dag georganiseerd. 
 
De bevindingen van de opticien werden 
doorgegeven en zijn in het bewonersdossier 
terug te vinden. Enkel wanneer er een ingreep 

nodig was zoals het veranderen van glazen, 
een consult bij de oogarts,… werd de familie 
gecontacteerd.  

Bewoners die dit nodig achten kunnen zich 
nog steeds aanmelden.  

In 2024 zullen we trouwens ook opnieuw 
een audioloog uitnodigen. Meer informatie 
hierover volgt later!

… we jullie onlangs verwenden met paté van 
een lokale handelaar, namelijk ‘t Potje Paté’ uit 
Alveringem? Heerlijk!
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… Wij elk jaar een moment voorzien om de overleden bewoners van het voorbije jaar te herdenken? 
Op 20 oktober werd familie uitgenodigd om samen hun dierbaren te eren met muziek, tekst en 
beeld.

Wij herdenken de bewoners van:

Residentie Dageraad: Hiele Henri  93j – 
Depoorter Lea 92j – Deckers Simonne 91j – 
Durie Maurits 92j  –Vanwachtendonck Jerome 
91j

Residentie Morgendauw: Aneca Simonne 93j

Residentie Avondrood: Boeve Giselle 90j 
-  Henderyck Jan 88j - Budry Jeanine 81j – 
Deschodt Simonne 94j - Vandooren Maurits 
92j  -Verplancke Walter 85j – Cornelis Raphaela 
90j– Audenaert Simonne 93j

Residentie Oasis: Vieren René 90j – Stuer 
Angele 97j  – Styl Jeanne 93j – Dewulf Yvonne 
90j - Franchois Freddy 78j  – Oyaert Roger 95j 
- Berten René 90j

Residentie La Luna: Vanruymbeke Jean-Marie 
71j  – Waeyaert Chris 85j – Devinck Gilbert 
73j – Vandewalle Luc  64j – Alliet Bertha 96j 
– Salenbier Gisèle 81j – Cordier Marie 91j - 
Toortelboom Andre 94j - Rotsaert Etienne 86j 
– Vandenbussche Maria 89j - Hoedt Alice 93j 
-  Coulier René 88j

Residentie Laura: Vandewalle Paula 94j – 
Roosens Malvina 106j  – De Poorter Evelina 92j 
– Florizoone Maria 103j – Gouwy Paula 98j  – 
Verstraete Solange 94j – Saelmans Berthe 81J

Herinneringen
Ze zijn stapstenen

Ze helpen de overtocht te maken
Van de oever van nabijheid
Naar de oever van gemis

Ze dragen
En ondersteunen

Mooie herinneringen
Ze zijn als kralen in een kostbare ketting

Ze koesteren de band
Die er steeds zal zijn,

Juweeltjes
Die de pijn van het afscheid verzachten

Herinneringen
Ze zijn als

Koraaltjes die het rif van het leven
Sterken en behoeden,

Krachtig en weerbaar maken,
Herinneringen 

Ze zijn als ebbe en vloed
Ze komen af en aan

Heel ver,
Dan weer rakelings nabij.
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