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Beste bewoners, familie en vrienden

Zoals elk jaar kijken we na de donkere winterdagen uit naar een nieuwe lente en een 
nieuw geluid, dat ons LICHT en WARMTE brengt. Naar de zo noodzakelijke zonnestralen 
die hartverwarmend ons leven kracht, hoop en vriendschap brengen.

We begrijpen evenwel dat de prijsstijging van de dagprijs sinds februari 2023 ook enkele 
vragen oproept. We baseren ons op richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De 
dagprijzen werden verhoogd met de indexcijfers van april 2022 (146,99) en sinds februari 
op basis van het indexcijfer van november 2022 (156,57). De zwaarste kostendrijvers 
voor het WZC Ter Linden zijn de vele loonindexeringen van het personeel in 2022, de sterk 
stijgende voedings- en energieprijzen en het steeds duurder wordend medisch materiaal. 
Uiteraard beseffen wij zeer goed dat deze prijsverhoging een nieuwe bijkomende last 
voor u zal betekenen. Ze is echter een garantie voor het behoud van dezelfde kwalitatieve 
dienstverlening.

We kunnen ons erop verheugen om terug buiten op een bankje te genieten van mens, dier 
en natuur. Om een babbeltje te slaan over koetjes en kalfjes, want alles heeft zijn eigen 
tijd:
- De prachtige verhalen van thuis of op reis
- De leuke feestjes of stille uren, met buren en vrienden
- Dagen met de wind mee, maar ook met tegenwind
- Momenten van warme gevoelens en troostende armen om pijn te verzachten

Laten we vooral de dagen koesteren vol liefde, dankbaarheid en geborgenheid.
Ja, alles heeft z’n eigen tijd, maar laten we nu vooral ons hart verblijden door de lente, zon 
en bloemen. Samen komen we er wel, overal. 

Guido Hoste                             Joke Joncheere
Schepen Welzijn                     Algemeen directeur

Een woordje van de directie



In de kijker
“Die lach en die dankbaarheid,

dat maakt telkens je dag goed!”

Vrijwilligerswerk in Ter Linden, dat loont.

Zachtjes wrijft Martine over de arm van een 
bewoner. Ze laat voelen dat ze er is, ze troost 
indien nodig, ze brengt een lach op het gezicht. 
De bewoners fleuren zichtbaar op als Martine 
bij hen aan tafel komt in residenties La Luna en 
Avondrood. “Twee jaar geleden woonde mijn 
eigen mama hier. Toen ik op pensioen ging, 
had ik mezelf beloofd om me te engageren en 
om mijn steentje bij te dragen. De bewoners 
hier hebben ook nood aan een babbeltje of 
om ergens heen te gaan. Het geeft bijzonder 
veel voldoening als je ziet of voelt dat ze geluk-
kig zijn met wat je doet.” 

Even verderop in residentie Avondrood horen 
we hoe Ronny een groep bewoners aan het la-
chen brengt. Hij leest voor uit Bakkeske, een 
verhaal uit de tijd van toen. De aandachtige 
luisteraars worden terug in de tijd gekatapul-
teerd en genieten zichtbaar van de herinne-
ringen. “Er zit alweer een gat in je broek, kom 
hier, ik ga het stoppen, want straks komen je 
hemdesleppen er nog door”, vertelt Ronny als 
het boerenzoontje uit het verhaal bij zijn moe-
der komt. “Ik ben veel met verhalen bezig, zo 

zit ik onder andere in de Samenleesgroep van 
de stedelijke bibliotheek. Het is erg leuk om de 
bewoners hier mee te nemen in de literatuur. 
Ik zit hier nu al zo’n zestien jaar als vrijwilliger. 
Eerst was dat enkel om mensen te bezoeken, 
later ook als palliatief vrijwilliger. Het voorlezen 
kwam er pas later bij, toen een blinde bewo-
ner dat zo apprecieerde. Maar als je voor één 
iemand kan voorlezen, dan kan dat evengoed 
voor een groepje. En zo trek ik hier door het 
woonzorgcentrum.”

Ronny zijn verhaal boeit de bewoners. “Ken je 
dat nog, een groenendaler herdershond, die je 
op veel boerderijen zag? En ze konden sprin-
gen hé! En blaffen!” Ja, dat weten de bewoners 
nog. En ze genieten verder van het verhaal.

In de altijd levendige Brasserie Ter Linden 
komen de bestellingen vlot binnen. “Een por-
tootje Viviane, een rode wijn Marie-Jeanne, 
een spuitwater Anneke. En snijdt ook maar 
een stukje van die taart!” De drie dames vlie-
gen tussen stoelen, rollators en tafels met hun 
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Heb jij ook een leuke hobby of talent om eens in te kijker te plaatsen? Laat ons dan iets weten! 
We maken er graag ruimte voor.

dienbladen en stoppen regelmatig voor een 
praatje. “We zitten alle drie graag tussen de 
mensen. Babbelen is voor ons ook geen straf! 
Bovendien zijn onze klanten hier ook sympa-
thiek en ze klagen nooit. Integendeel, ze zijn 
dankbaar voor hetgeen wij doen. Dat zorgt 
voor een lach bij zowel ons als vrijwilligers als 
de bewoners. We kennen hier ook veel men-
sen nog van vroeger, dus het is altijd een blij 
weerzien. Dit als vrijwilligerswerk mogen doen, 
het is echt zalig. We zitten hier altijd in de am-
biance!”

Het werk van de vrijwilligers kan en mag je niet 
onderschatten. Naast de verpleegkundige- en 
zorgkundige handelingen en de activiteiten 
van KELA, zorgen de vrijwilligers voor bijzonder 
waardevolle momenten tijdens het leven in 
wzc Ter Linden. Nu stellen we Ronny, Martine, 
Viviane, Marie-Jeanne en Anneke voor, maar zij 
zijn slechts een fractie van de groep die zich 

hier belangeloos inzet voor het welzijn van de 
bewoners. We kunnen steeds op hen rekenen 
en dat maakt ons bijzonder gelukkig. We kun-
nen niet dankbaar genoeg zijn voor hun inzet. 

Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Neem een 
kijkje op https://www.veurne.be/nl/vrijwilligers-
werk-ter-linden voor alle informatie over de ta-
ken waarbij je ons kan helpen!
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Wij wensen al onze jarige bewoners een hele fijne verjaardag en van harte proficiat.

maart do 2 Diana Cassaert (Morgendauw)

Rosalia Fierens (Langs de Kade)

ma 6 Zulma Dequidt (Langs de Kade)

di 7 Christa Fiems (Laura)

wo 8 Silva Mollin (Oasis)

za 11 Christiane Eerebout (Laura)

Anna Mouton (Langs de Kade)

Andre Toortelboom (La Luna)

ma 13 Cecilia Vandermeeren (Avondrood)

di 14 Christiana Desaever (Langs de Kade)

wo 15 Alice Degry (Morgendauw)

Josiane Serkeyn (Oasis)

vr 17 Marie-José Lambert (Avondrood)

zo 26 Lydie Sengier (Langs de Kade)

wo 29 Germaine Malemprée(Laura)

april za 1 Rita Trybou (Laura)

ma 3 Lia Herreman (Langs de Kade)

vr 7 Magdalena Dequidt (La Luna)

za 8 Leon Paepe (Oasis)

ma 10 Hilda Missiaen (Oasis)

do 13 René Berten (Oasis)

di 18 Chris Vandewoude (Avondrood)

wo 19 Lea Duforet (La Luna)

Urbain Myny (La Luna)

Gerard Van Mechelen (Langs de Kade)

vr 21 Raymonde Deschepper (Langs de Kade)

wo 26 Liliane Van Vynckt (Morgendauw)

zo 30 Urbain Geerardyn (Laura)

Georgette Mollet (Oasis)

Jarigen maart & april
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Onze covermodellen
Op de cover zien we 3 bewoners van residentie Morgendauw
We waren wat nieuwsgierig en stelden hen even enkele vragen..

Rita Dezeure
80 jaar

Rita Baeyaert
 85 jaar

Simonne Lucidarme
 84 jaar

Simonne Lucidarme

Ik ben geboren in Veurne en ben er samen met 
mijn 2 broers ook opgegroeid, in de Nieuwstad. 
Mijn vader was bakker, dus ik hielp hem al van 
kindsbeen af. Toen ik stopte met school kon ik 
direct bij hem aan de slag. Na mijn huwelijk met 
José, trokken we naar Oostduinkerke. Ik zorgde 
er voor onze zoon René. Samen maakten we 
vele reizen, bijvoorbeeld naar de stacaravan in 
Rochefort. Grote dromen had ik niet, ik genoot 
van het gezelschap en onze dieren. Ook 

rolschaatsen deed ik graag. Samen met een 
vriend, meestal langs de Nieuwpoortsteenweg. 
Nu geniet ik nog van muziek en televisie. Ik kijk 
zowel Familie als Thuis. 

Ik ben blij dat ik hier samen met mijn man 
terecht kon. Ook nu ik alleen ben, heb ik het 
hier goed. 
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Rita Dezeure

Ik ben een rasechte Veurnaar, geboren en 
getogen. Na mijn huwelijk trok ik uit mijn 
ouderlijk huis, om een paar huizen verder 
te gaan wonen. Ook nu ben ik blij dat ik 
nog steeds in Veurne woon, ondanks dat ik 
hier de ene dag liever woon dan de andere. 
Uiteindelijk heb ik het hier goed. En ik ben 
gezegend met mijn kinderen, die meermaals 
per week op bezoek komen. Meestal gaan we 
samen naar de brasserie, zo ben ik er ook eens 
tussenuit. Ik geniet van het gezellig samenzijn. 
Ik heb altijd graag wat volk rond me gehad. Als 

kind droomde ik ervan om kapster te worden. 
Uiteindelijk is dat niet gelukt, ik ging niet graag 
naar school. Maar mijn zoon werd wel kapper, 
dus ik gaf mijn droom een beetje door aan hem. 
Ikzelf kwam nadat ik stopte op school eerst in 
een tabakfabriek terecht, werkte nadien ook 
bij Omwal meubelen, om uiteindelijk de rest 
van mijn carrière in Zonnewende (bijzondere 
jeugdzorg) te spenderen. 

Rita Baeyaert

Waar heb je gewoond? 
Ik ben geboren in Veurne en groeide er 
ook op, in een hofstee in ’s Heerwillems 
in Avekapelle. Mijn ouders waren er 
landbouwers en teelden granen, bieten, 
gerst, aardappelen,… Uiteindelijk nam mijn 
broer de boerderij over.

Wat was je beroep? 
Ik ging als jong meisje op internaat in 
Oostende. Maar een groot studente ben ik 
nooit geweest. Ik wist dat verdere studies 
geen optie waren, dus keerde ik snel terug 
naar Veurne. Na mijn huwelijk woonden we 
op een boerderij in de Moeren, waar ik onze 
drie kinderen grootbracht. 

Wat was je kinderdroom? 
Ik ben altijd tevreden geweest met hoe het 
was. Nu nog ben ik mijn ouders dankbaar 
voor wat ze ons meegegeven hebben. 
Het leven op een boerderij beviel me wel. 
Ook genoot ik intens van de reizen die 
we gemaakt hebben. Elk jaar stonden we 
op de skilatten. Het was een passie die ik 
meekreeg van mijn man en doorgegeven 
heb aan mijn kinderen. In de zomer kon ik 
me sportief uitleven door te tennissen. 
Nu nog ga ik graag naar buiten wanneer het 
zonnetje schijnt. Ook al is dat niet meer zo 
evident.

Wat betekent Ter Linden voor jou? 
Ik heb hier eigenlijk niet te klagen. 
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Eindejaarsconcerten

Niet 1, maar 2 groepen kwamen in de 
kerstperiode een optreden geven. Als eerste 
ontvingen we de vier mannen van ‘Paddy’s 
Choice’, die hun Ierse repertoire afwisselden 
met enkele kerstliedjes.
 
De dag nadien zorgde het ‘Veurns Vocaal 
Ensemble’ voor de ambiance. Het was voor 
hen een generale repetitie, want na hun 
optreden bij ons, werden ze nog op de Grote 
Markt verwacht voor hun 2e kerstoptreden 
van de dag.

Ter Linden nieuwtjes
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West-Vlaamse Nieuwjaarslukken

Op residentie Oasis beten ze de spits af tijdens 
de eindejaarsperiode met het lukken bakken.  
We geven toe, lukken bakken op 20 december, 
ze waren er wel heel vroeg bij… Maar wat blijkt: 
een lukke smaakt altijd! Zeker 
nu we het echte oerrecept 
hebben uitgeprobeerd 
van ‘Mémé Poperinge’. 
Het recept is net 
zoals mémé zelf, de 
eenvoud zelve. Het 
deeg wordt met 
de hand gemaakt 
van bloem, suiker, 
eieren, boter, 
zout en een klein 
beetje alcohol. Na 
een nacht rusten op 

een koele plek worden bolletjes gedraaid van 
het deeg en worden de wafeltjes gebakken. 
Vroeger gebeurde dit op een Leuvense stoof 
in een speciaal ovaalvormig ‘lukken wafelijzer’ 

met ruitjespatroon.  

Een Leuvense stove… dat 
hebben we niet op de 

afdeling, dus konden 
we niet anders dan  
gebruik maken van 
een ‘nieuwerwets’ 
wafelijzer. En 
het mag gezegd: 
de lukken waren 
zeeeeer lekker! 
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Ook op de andere residenties werd de traditie 
niet vergeten. In de nieuwjaarsperiode zagen 
we vele bewoners deeg draaien, en nadien nog 
meer bewoners proeven! Ook een druppel 
voor erbij kon natuurlijk niet ontbreken…  Wat 
een mooie start van het nieuwe jaar! 

Het recept verklappen we hier. 
 
Ingrediënten
• 500 gram bloem
• 250 gram boter
• 250 gram gries- of fijne suiker (wij vervingen 
de helft door kindjessuiker)
• 2 eieren
• 3 cl cognac
• 1 snuifje zout

Instructies
1.	Smelt de boter op een zacht vuurtje. Meng 

de suiker onder de boter en roer goed tot 
de suiker helemaal opgelost is.

2.	Doe dan alle overige ingrediënten bij de 
gesmolten boter en roer goed dooreen. 

Kneed tot je een gladde massa bekomt.
3.	Dek het beslag af met plasticfolie en 

laat dit 1 nacht rusten, bij voorkeur op 
keldertemperatuur (zeker niet in de frigo).

4.	Maak van het wafelbeslag cilindertjes van 
ongeveer 25 gram die breder zijn in het 
midden dan aan de uiteinden.

5.	Zet het wafelijzer op de hoogste stand en 
bak tot de wafeltjes krokant zijn en licht 
bruin zien (bij ons duurde dit 2min 20sec).

Lukken kunnen in de keuken ook zeer creatief 
gebruikt worden. Wat dacht je bijvoorbeeld 
van de volgende recepten: ‘Crème brulée met 
West-Vlaamse bloeling, koffie en stroop’ of 
‘gevulde lukken met een sabayon van Vlaams 

roodbruin bier en koffieroom’.

Wij hielden ons aan de originele versie, want 
lukken worden in West-Vlaanderen traditioneel 
rond Nieuwjaar gebakken als geluksbrenger 
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voor het nieuwe jaar. Daarom kregen ze de 
naam ‘lukken’, gelukwensen. Ondertussen zijn 
deze traditionele West-Vlaamse Nieuwjaars-
lukken erkend als streekproduct. 

Denk iets goeds en denk iets lekkers,denk iets geks of nog iets gekkers,denk iets aardigs, denk iets liefs,maar hoe dan ook iets positiefs!Veel geluk en een goede gezondheid in 2023***
Ik wens je
zoete zondagen
mysterieuze maandagendankbare dinsdagen

wonderbare woensdagendromerige donderdagenvriendelijke vrijdagen
zorgeloze zaterdagen,en dat het hele nieuwe jaar door

Het lukken bakken bleek zo’n groot succes, 
dat ze op residentie Oasis al snel opnieuw aan 
de slag gingen en een poging ondernamen 
om advocaat te maken. Niet zo simpel, 
lieten we ons vertellen… Maar met 
onderstaand recept, werd het toch een 
succes!

Ingrediënten (voor 800ml)
• 305 ml gecondenseerde 
melk
• 250 gram fijne suiker
• 200 ml alcohol
• 10 eidooiers
• 20 gram vanillesuiker

Instructies
1.	Klop de eidooiers met de suiker en de 

vanillesuiker luchtig tot een wit schuimig 
mengsel. Alle suikerkorrels moeten opgelost 
zijn.

2.	Verminder de snelheid van de mixer en 
voeg er geleidelijk de gecondenseerde melk 
aan toe.

3.	Blijf mixen en voeg beetje bij beetje de 
alcohol toe. Zo kunnen de eidooiers niet 
gaan schiften. Mix tot een homogene massa. 

4.	Verdeel de advocaat over afsluitbare 
bokaaltjes en laat enkele dagen rusten in de 
koelkast. Hoe langer hij rust, hoe dikker de 
advocaat wordt. 

12



Rondrit kerstverlichting

Op een donderdag begin januari vertrokken 
we met 4 busjes voor een rondrit in de streek. 
We reden vanuit Veurne via Wulpen naar 
Nieuwpoort, om nadien langs Oostduinkerke, 
Koksijde en Sint-Idesbald terug te keren. 
Waarom? Om de mooie kerstverlichting te 
kunnen bewonderen! We kwamen sterren 
tegen, schaatsende ijsberen, kerstballen, 
een zeehond, verschillende kerstbomen, 
mammoeten, sterren, lotusbloemen,… 
Ondertussen genoten de bewoners ook van 
onze eigen kuststreek en keken ze hun ogen uit 

door de vele veranderingen die er doorheen 
de jaren al gebeurden. 

Tijdens het rondrijden konden we enkele 
uitspraken opvangen: 
“De sterren in Wulpen geef ik 90/100, want 
daar ben ik geboren.”
“Waar zijn alle duinen naartoe? Dat is de 
vooruitgang van de achteruitgang.”
“En als ze het beu zijn, moeten ze de prise 
uittrekken.”

13



Nieuwjaarsgeschenken

Naar goede traditie staat januari bol van de 
nieuwjaarsrecepties en -soupers. Ook in 
Ter Linden werd gretig ingespeeld op deze 
gewoonte. Op woensdag 7 en donderdag 8 
januari werd op verschillende diensten een 
druppel en een lukke geserveerd bij de koffie. 
Wie zegt nu neen tegen een elixirtje, een 
calvados of een (zelfgemaakte) advocaat, een 
Cointreau of Amaretto…  Eerst de restjes van 
vorig jaar wegwerken, en dan… nieuwe restjes 
creëren voor een volgende gelegenheid. 
 
Ondertussen werden ook de nieuwjaars-      
geschenkjes uitgedeeld door schepen Guido 

Hoste en algemeen directeur Joke Jonckheere. 
Met een warme knuffel en een welgemeende 
wens waren zij graag geziene gasten. Ieder-
een kon kiezen tussen chocolade, een verzor-
gingspakket, een bon van de brasserie, een 
bierpakket van De Kaashoeve of kaas van De 
Beauvoordse Walhoeve. Het was voor vele be-
woners moeilijk kiezen! Iedereen was duidelijk 
tevreden, want we zagen vele lachende gezich-
ten. Gezellig 
samen klon-
ken we op 
het nieuwe 
jaar.

14



OKAN

Net voor de kerstvakantie ontvingen we 
een OKAN-klas (Onthaal Klas Anderstalige 
Nieuwkomers)  van het Atheneum Veurne. Ze 
kwamen langs om een spelletje bingo te spelen 
met een aantal bewoners. Het werd een leuke 
samenwerking tussen jong en oud!  
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Bewonersraad residentie
Dageraad en Laura

Vanaf 2023 worden twee bewonersraden georganiseerd per residentie, in plaats van één. Het is 
telkens een namiddag waar we onze bewoners aan het woord laten en luisteren naar hun wensen 
en verlangens. Ook kaarten we bepaalde thema’s aan uit het woonzorgcentrum, ditmaal rond het 
maaltijdgebeuren. 

Flessen water
Binnenkort zullen de flessen water van de brouwer verdwijnen. Er komt op iedere residentie een 
toestel die het water filtert. Het is de bedoeling dat de bewoners een kan krijgen op de tafel en een 
persoonlijke fles of kan op de kamer. Er zal nog steeds keuze zijn tussen plat- of spuitwater.

De bewoners kregen de kans om verschillende flessen en kannen te bekijken en voelen. Hieruit 
kwamen de volgende bevindingen naar voren:
•	 Flessen met een handvat zijn beter om vast te houden.
•	 Ze mogen niet te zwaar zijn, want als er nog water in zit kunnen mensen met minder kracht of 

schouderproblemen niet meer zelf water inschenken.
•	 Op de vraag of de bewoners die flessen zelf moeten betalen is het antwoord: “Nee”.
•	 Het personeel vult de flessen aan, alsook kunnen en mogen onze bewoners dit zelf doen.

Overschakeling naar glazen in glas
Op verschillende residenties zijn er momenteel glazen in plastiek. Ons WZC wil graag overschakelen 
naar glazen in glas. Dit werd voorgesteld aan onze bewoners. Hieruit kwamen volgende bevindingen:
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	 Tijdens de nacht hebben ze toch liever glazen in plastiek, omdat ze schrik hebben om deze te 
laten vallen en dan brokken te maken.

	 Tijdens de dag vinden ze het goed idee om een glas te hebben in de eetzaal.

Confituur in glazen potjes
Overal horen we dat er een grote afvalberg is. Ook Ter Linden wil hierop inzetten en de confituur 
in glazen potjes op tafel zetten. Dit zorgt voor minder afval en is gemakkelijker in gebruik. De kleine 
plastieken potjes zijn namelijk niet makkelijk te openen.

Mokken voor de soep
Momenteel zijn er op de verschillende residenties vele soorten soeptassen en -kommen in om-
loop. Omdat er ook stilaan tekorten ontstaan, worden nieuwe mokken uitgetest. Deze hebben 
een groot oor, zodat ze makkelijker vast te houden zijn. Ook zijn ze in keramiek, zodat we ook hier 
zoveel mogelijk kunnen afstappen van plastiek. 

Soep serveren ’s avonds.
Er werd een voorstel gedaan om eventueel de soep bij het avondeten te serveren, aangezien de 
bewoners de opmerking geven dat alle maaltijden in de voormiddag wel heel kort op elkaar komen. 
Bij navraag van de bewoners van residentie Dageraad wensen velen toch nog de soep in de voor-
middag te eten.
	 Ligt op hun maag als ze dat ’s avonds eten
	 Als ze de soep niet ’s avonds eten en ook niet in de middag is dit weer minder vocht dat de be-

woners binnen krijgen.

Streekproducten
Er werd navraag gedaan naar welke streek-
producten onze bewoners wel eens willen 
eten.
	 Potjesvlees
	 Gerookte hesp
	 Worstenbroodje
	 IJs van Verdonck

Andere suggesties:
	 Croque monsieur
	 Rabarbermoes
	 Smout, maar niet te veel
	 Mosseltjes
	 Iets vaker lasagne
	 Iets minder kip

Brood
Het broodaanbod werd uitgebreid, naast wit en bruin wordt nu ook dagelijks volkoren brood aan-
geboden. Twee maal per week worden twee andere soorten brood aangeboden.

Naast het thematisch aspect, worden ook steeds de voorbije activiteiten en nog komende activitei-
ten overlopen.
	 Seniorenweek: Deze werden twee we-

ken met kaasbuffet, muziekbingo, kiné in 
het thema van de rode duivels

	 Sint:  Ook de Sint was ons niet vergeten 

en kwam enkele anekdotes vertellen
	 Zelf croque-monsieurs maken
	 Lukken bakken: het blijft een traditie om 

een verse ‘lukke’ te bakken in het nieuwe 
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Carnaval

Gekke kostuums, toeters en bellen, carnaval 
staat steeds garant voor heel wat feestplezier. 
Ook wij lieten ons onderdompelen 
in de sfeer. De inkom werd 
aangekleed met een heuse 
ballonnenboog. Wat was dat heel 
wat blaaswerk... (Gelukkig bestaan 
daar ook machines voor)

jaar en door te spoelen met een goeie 
druppel

	 Driekoningenactiviteit: De kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen werden uit-
genodigd om samen met onze bewoners 
Drie koningen te vieren.  Er was plezier 
voor jong en oud.

	 Nieuwjaarsontbijt: op residentie Dage-
raad kozen we ervoor om het nieuwe jaar 
goed in te zetten met een heerlijk ontbijt.  
Zowel de bewoners als het personeel 
mochten aanschuiven en genieten van 
alle lekkers

	 Nieuwjaarsgeschenk: Onze voorzitter 
Guido Hoste en directeur van Veurne 
Joke Jonckheere kwamen met een atten-
tie voor iedere bewoner.

Voorstellen voor daguitstappen:  
	 Brugge: een bezoekje aan het concertgebouw en de dames willen de winkels nog wel eens zien
	 Naar de zee
	 Rodenbachfabriek in Roeselare
	 Bloemenkwekerij 
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Ook kwamen de leerlingen van de VBS 
Houtmarkt langs. Met meer dan 350 
doorkruisten ze ons gebouw, wat een leuke 

carnavalsstoet was dat! Clowns, leeuwen, 
brandweermannen en monsters, we zagen 
allerlei leuke verschijningen voorbij komen. 
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Nieuwjaarsontbijt

‘Samen eten doet goed’

De ochtendstond heeft goud in de mond en dat 
hoef je de bewoners van Residentie Dageraad 
geen twee keer te vertellen! Vergezeld door 
een mooie zonsopgang en samen met het 
personeel genoten de bewoners van een 
heerlijk nieuwjaarsontbijt. Onder het motto ‘de 
keuze is reuze’ werd het buffet vooraf met de 
bewoners samengesteld. Op het verlanglijstje: 
krokante pistolets, een wit ovenkoekje, smout, 
brie, verse confituur, geitenkaas, verse choco 
en een glaasje bubbels om te klinken op het 
nieuwe jaar!

Iedereen was aangenaam verrast. Aan 

het feestelijk glaswerk kon iedereen een 
complimentje terugvinden. Woorden 
als: “Je haalt het beste in mensen naar 
boven.”, “Konden we jou maar onder het 
kopieerapparaat leggen.” en “Jij maakt het 
verschil.” zorgden voor blozende gezichten. 
Het zorgde voor een lach en ontroering en 
was leuke gespreksstof met medebewoners 
en personeelsleden. Er werden ook heel wat 
complimentjes teruggegeven.

Het gezellig samenzijn, samen eten, naar 
elkaar luisteren en samen kunnen genieten 
van al het lekkers is echt wel goed voor 
iedereen! Een waardevolle dag, die nu nog 
wordt gekoesterd… 

Dageraad nieuwtjes

20



Driekoningen

“Driekoningen, Driekoningen, geef mij een 
nieuwe hoed…”

Op residentie Dageraad maakten we er 
een familienamiddag van. Alle klein- en 
achterkleinkinderen werden uitgenodigd om 
mee te vieren samen met onze bewoners. We 
zorgden voor cupcakes met een boon erin, 
zodat we een koning van de dag hadden. Ook 
speelden we een spel met een muzikaal pak. Dat 
zat vol met leuke opdrachten, zoals: “Verzamel 
5 kledingstukken van onze bewoners en doe 

ze aan, geef oma of opa een zoen”,… Jong en 
oud hebben zich kostelijk geamuseerd. Het 
was een heel andere ervaring om de kleintjes 
het woonzorgcentrum te leren kennen en oma 
of opa bezig te zien. 

Als kers op de taart zat er in het pak ook nog 
een klein cadeautje voor iedereen. 

Het was zeker voor herhaling vatbaar, wie weet 
tot volgend jaar!

21



Morgendauw nieuwtjes
Filmnamiddag

In de aanloop naar Valentijnsdag kijken veel mensen graag eens een romantische film. Zo ook op 
residentie Morgendauw. Ze kozen er voor de verfilming van Belle en het Beest uit 2017, met Emma 
Watson in de hoofdrol. Iedereen kent het sprookje over een jonge, onafhankelijke vrouw die ge-
vangen genomen wordt door een beest, want al in 1991 was de tekenfilm van Walt Disney razend 
populair. 

Om de gezellige namiddag compleet te maken, 
kon iedereen genieten van een vers bereide ba-
nanenmilkshake, mmmm! 
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Avondrood nieuwtjes
Kerstfeest

We zetten de namiddag in met een glaasje 
Glühwein, warme chocolademelk, kerstbûche, 
chocomousse en nog zoveel meer lekkers. 
Daarna zongen we uit volle borst mee met 
enkele mooie kerstklassiekers: “Er is een 
kindeke geboren op aard”, “Feliz Navidad”, 

“Jingle Bells”,... En uiteraard werd ook de 
kerstboom versierd. Iedereen hing zijn 
gepersonaliseerde kerstbal met zijn/haar 
naam in de boom. Gezellig samen zijn, lekker 
eten en mooie muziek… dat is Kerst voor ons.
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La Luna nieuwtjes
Kerstfeest
O denneboom, o denneboom, wat zijn je takken 
wonderschoon…. Als we dit zingen betekent 
het maar één ding, Kerstmis komt eraan! 
De residentie werd feestelijk aangekleed, er 

stonden kerstbomen, overal fonkelden lichtjes. 
Sfeer op en top. En daar hoort een kerstfeestje 
bij natuurlijk. Gezellig samenzijn, kerstliedjes 
zingen en genieten van een kerstbuche. Meer 
moet dat niet altijd zijn. 

Creatief met klei
Dit jaar gingen we met klei aan het werk rond 
het thema Valentijn. We maakten namelijk 
roosjes uit klei. Het klinkt misschien wat 
moeilijk in de oren, maar eigenlijk is het heel 
eenvoudig te maken. Je begint met de klei goed 
te kneden, waarna je hem uitrolt tot ongeveer 
een kleine halve centimeter dik. Met een ronde 
steekvorm prik je zes rondjes uit, die je op 

elkaar legt halverwege. Met een brochettestok 
duw je in het midden van de rondjes zodat je 
een lijn ziet. De gestapelde rondjes rol je op, 
waarna je ze in twee snijdt. Zo heb je meteen 
twee roosjes. Je kan nog voorzichtig de blaadjes 
van de rozen wat uit elkaar halen voor een leuk 
effect. Laten drogen en klaar!  
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Laura nieuwtjesNieuwjaarsonbijt

Op residentie Laura werd er geen kerstontbijt, 
maar een Nieuwjaarsontbijt voorzien. We 
klonken gezellig met z’n allen samen op 
een goed gezond en vreugdevol nieuw jaar. 

We konden genieten van een uitgebreid 
assortiment brood en beleg. Natuurlijk mocht 
ook een vers gebakken eitje niet ontbreken. 

Wist je dat verliefde mannen in Italië vroeger 
’s nachts rozenblaadjes voor het huis van 
hun geliefde strooiden? Als de blaadjes de 
volgende dag niet opgeruimd waren, was de 
liefde wederzijds. 
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Hartenwafeltjes

Op Valentijn presenteerden we een extraatje 
aan onze beowners. We maakten samen 
hartenwafeltjes, afgewerkt met chocoladesaus 
en slagroom. Dat was heerlijk smullen… Men 

zegt wel eens “de liefde van de man gaat door 
de maag”, maar ook voor onze dames was dit 
geen probleem!
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Oasis nieuwtjes
Kerstontbijt
Naar jaarlijkse traditie konden de bewoners 
van residentie Oasis in onze eigenste feestzaal 
aanschuiven voor een uitgebreid feestelijk ont-
bijt. Eens een andere setting, een andere tafel-
genoot en een zee van tijd om te genieten van 
al het lekkers… er was keuze te over, op een 

mooi aangekleed buffet. Een mini koffiekoek, 
verschillende broden en pistolets, een ruim 
aanbod van beleg en charcuterie, yoghurt en 
fruitsla, meer moet dat niet zijn! En minder ook 
niet voor zo een gelegenheid natuurlijk. Wij kij-
ken alvast uit naar volgend jaar…

Nieuwjaarsperikelen

Aan 1 namiddag hadden we op residentie Oa-
sis niet genoeg om alle Nieuwjaarsgewoon-
tes ter wereld te kunnen vatten. Dan maar in 
3 keer! Naast de Nieuwjaarsdrink hadden we 
nog de Nieuwjaarsmonopoly én een namiddag 
rond Chinees Nieuwjaar!

De eerste sessie vond plaats onder de vorm 
van een ware Nieuwjaarsmonopoly. De kans-
kaarten werden vervangen door nieuwjaars-
wensen en de algemeen fonds kaarten door 
goede voornemens. En daartussen leuke quiz- 
vragen die te maken hebben met de jaarwis-
seling.

Wist je bijvoorbeeld…
	 Dat het een goed appeljaar wordt als de zon 

schijnt op 1 januari?
	 Dat een Nieuwjaarsduik (buiten zwemmen 

in ijskoud water) steeds populairder wordt, 
maar is overgewaaid uit Canada?

	 Dat er vaak oliebollen en appelflappen gege-
ten worden met oud en nieuw en dat je per 
100 gram oliebol kan genieten van 256 calo-
rieën?

	 Dat je voor de appelflappen best zure appels 
gebruikt?

	 Dat Nieuw-Zeeland het eerste land is dat 
Nieuwjaar mag vieren?

	 Dat ze in Spanje met de jaarwisseling 12 drui-
ven na elkaar moeten eten om 12 maanden 
geluk af te dwingen in het nieuwe jaar?
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	 Dat ze in Griekenland een brood bakken met 
een munt erin. Wie de munt vindt, zal een ge-
lukkig jaar beleven?

	 Dat we in België ook een traditie hebben van 
pannenkoeken bakken (op Lichtmis), waarbij 
je een munt moet bakken in de 2e pannen-
koek.  Deze pannenkoek zou een heel jaar 
goed blijven?

	 Dat de Japanners op oudjaar de klok 108x 
moeten luiden om een goed jaar tegemoet 
te gaan?

	 Dat de Chinezen pas Nieuwjaar vieren eind 
januari/begin februari?

In dat Chinees Nieuwjaar wilden wij ons wel 
eens verder verdiepen. Dit  jaar viel het op 22 
januari. En wie hierover meer wil weten, hier 
gaan we! Het blijkt dat er op residentie Oa-
sis redelijk wat ‘Konijnen’ en ‘Ratten’ huizen. 
Er was ook een enkel ‘Varken’ te vinden, een 
‘Draak’, ‘Aap’ en een paar ‘Honden’. Je leest het 
goed. De Chinezen vieren niet alleen nieuw-
jaar op een speciale manier, ze houden er ook 
heel wat vreemde ideeën op na. Zo is 2023 
het jaar van het Konijn, net als de jaren 1927, 
1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 en 2011. 
Er lopen met andere woorden reeds heel wat 
konijnen rond op onze planeet, en er beloven 
er nog veel bij te komen.  Een goed gesternte 
als we de Chinezen mogen geloven.

In China staat het Konijn bekend als ‘het tamme 
dier dat hoop en een lang leven personifieert. 
Het sterrenbeeld wordt de eigenschappen 
zachtaardig, stil en elegant toegekend. Maar 
vergis je niet, want mensen die geboren zijn 
in het jaar van het Konijn zijn ook waakzaam, 
geestig, snel, bekwaam, vriendelijk, gedul-
dig en erg verantwoordelijk. Ze onthullen 

niet snel hun gedachten en hebben een 
neiging de realiteit te ontsnappen. Vrouwen 
die geboren zijn onder dit dierenteken worden 
beschreven als mensen met een puur hart en 
een ingetogen én mooi voorkomen. De man-
nen worden gekenmerkt door de beleefde 
manier waarop ze met anderen omgaan. Als 
ze voor hete vuren komen te staan, raken ze 
nooit ontmoedigd en zoeken altijd naar een 
oplossing. Spoiler: dat lukt ze vaak ook nog.

Voor de nieuwsgierigen, hier ook even de an-
dere sterrenbeelden op een rijtje: 
	 Rat: charmant, slim, efficiënt, flexibel, maar 

ook stiekem en uit op eigen gewin.
	 Os: harde werker, zachtaardig, geduldig, 

maar ook koppig en tegendraads.
	 Tijger: energiek, onverschrokken en een lei-

der, maar ook kwetsbaar en ijdel.
	 Konijn: intuïtief, gevoelsmatig en voorzichtig.
	 Draak: trots, enthousiast, inspirerend, maar 

ook eigenwijs.
	 Slang: intelligent, mysterieus, sensueel, maar 

ook hypocriet.
	 Paard: elegant, loyaal, vrijdenkend, populair, 

sexy, maar ook egocentrisch en onvoorspel-
baar.

	 Geit: creatief, rustig maar hartstochtelijk, op-
recht, maar leunt ook graag op een rijke of 
sterke partner.

	 Aap: nieuwsgierig, onafhankelijk, levendig, 
behulpzaam, maar ook oppervlakkig en 
lomp.

	 Haan: kleurrijk, beschermend, nauwgezet, 
maar ook opschepperig en niet zo subtiel. 

	 Hond: trouw, loyaal, open, eerlijk, maar ook 
negatief en niet zo flexibel.

	 Varken: vriendelijk, loyaal, eerlijk, beleefd en 
creatief zijn, maar soms ook een beetje naïef.
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Perlefien nieuwtjesWinters wit

De feestdagen zijn voorbij... Januari en februari 
hebben elk hun eigen charme, met extra 
winterse stilte en eenvoud na de overdaad van 
de feestdagen. In de winter houden we van de 
kleur wit, waarschijnlijk omdat we het associëren 
met helder witte sneeuw. Misschien kozen we 
daarom dan ook witte accenten als decoratie in de 
leefruimte van Perlefien.
We creëerden rozen, met jawel, een rol wc-papier 

en elastiekjes… Weet je, eigenlijk is toiletpapier 
echt wel leuk materiaal om dingen mee te vouwen 
en te maken. Het is niet moeilijk en de bloemetjes 
zorgen voor leuke decoratie. 
Voorbijgangers kunnen trouwens maar moeilijk 
raden in welk materiaal we onze bloemetjes 
gemaakt hebben. Het resultaat mag dus zeker 
gezien worden… 

Prettig herinneren: ‘ de winter van ‘63’

Zo nu en dan halen we herinneringen op aan 
bijzondere momenten of gebeurtenissen. In ons 
verhaal gingen we terug naar de winter van ‘63, 
de koudste winter van vorige eeuw. Een belevenis 
van formaat voor onze bewoners, want een groot 
gedeelte van het zeewater langs de kust was dat 
jaar totaal bevroren... Vele bewoners wisten te 
vertellen dat de ‘bevroren zee’ een indrukwekkend 
fenomeen was en prachtig om dit ook met eigen 
ogen te hebben gezien en beleefd.
Verhalen als “De golfslag was niet meer te horen.” 
en “We konden enkele meters op de bevroren zee 
lopen.”, waren mooi om te horen. Er werd ook 
verteld dat het strand overdekt was met ijsvelden, 

ijsmuren en ijsbergen. Duizenden dagjestoeristen 
reden over spiegelgladde wegen richting de kust 
om het spektakel te aanschouwen. 
Wat een verhaal en wat een indruk heeft die winter 
van ‘63 toch gemaakt...
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Het rode van Valentijn

Of het nu rode rozen, rode schoenen, rode 
wijn of rode pralines zijn, rood is dé kleur bij 
uitstek voor de liefde. Dus naar aanleiding van 
al het roods dat ieder jaar rond Valentijnsdag 

de ronde doet, zorgden ook wij voor een warm 
rood interieur in Perlefien.
Met vilt, een rond sjabloon, schaar, 
etalagespelden, een oasisbol en heel wat 
teken-, knip-, plooi- en speldwerk toverden we 
deze bloempotjes op tafel...

CAW nieuwtjes
CAW.... een nieuw virus?

Nee hoor, eerder een aangenaam kriebelen-
de microbe die enkele van onze bewoners al 
zwaar te pakken heeft. Maar wat is CAW dan? 
CAW staat voor Centrale Atelier Werking.
  
Wanneer we onze huidige werking tegen het 
licht hielden, zagen we dat een aantal noden 
van bewoners niet werden ingevuld. Zo vin-
den bewoners op hun eigen afdeling bv niet 
altijd (genoeg) zielsverwanten met dezelfde 
interesses. Anderen gaan ook graag eens ‘uit 
huis’ om iets te doen of om andere mensen te 
ontmoeten… Nog anderen hebben dan weer 
nood aan een vast doel in hun weekplanning, 
een wederkerigheid. Om deze redenen zijn 
we gestart met de uitbouw van onze fameuze 
CAW-werking.

Wat houdt dit nu in? Onze CAW-werking omvat 
2 luiken: enerzijds is er de maandagnamiddag-
werking en anderzijds de vrijdagvoormiddag-
werking. Beide op wekelijkse basis, met uitzon-
dering van de schoolvakanties.  De activiteiten 
vinden zonder tegenbericht steeds plaats in 
de brasserie.

Op maandagnamiddag tussen 14.00 en 
16.00 uur  is er een roulement voorzien van 
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volgende activiteiten: spel- en kaartnamiddag, bakgroep, crea, bloemschikken, relaxatie, koffieklets 
met thema, biljart, wandelclub (zomer),… Geïnteresseerden geven hun naam op bij de ergothera-
peut of animator van de dienst, of gewoon aan de verpleging. Let op… Sommige activiteiten zijn 
beperkt in aantal deelnemers. Het programma zal steeds te vinden zijn in het ‘t Lindebladje, op 
onze facebookpagina en op de weekplanningen op de residentie. 

Het 2de luik vindt plaats op vrijdagvoormiddag tussen 9.30 uur en 11 uur.  Tijdens dit anderhalf 
uurtje kunnen onze bewoners hun hart ophalen bij diverse aangeboden activiteiten. Momenteel 
zijn er steeds een aantal kaarttafels, een grote groep bewoners die de was plooien, een groepje 
dat creatief bezig is, sommigen lezen er gewoon boekjes, anderen kleuren mandala’s,… Ook hier 
kunnen geïnteresseerde bewoners zich voor opgeven. Wij bekijken dan in team of de zorg van de 
bewoner eventueel kan vervroegd worden zodat deelname mogelijk wordt. Er is trouwens nog 
plaats voor een brei- en handwerktafel… Wel onder voorbehoud dat er zich een vrijwilliger geroe-
pen voelt om ons op vrijdagvoormiddag hierbij te komen ondersteunen.
  
Vrijwilligers zijn welkom voor de ondersteuning van al deze activiteiten. Gezien wij geen 1 op 
1 begeleiding kunnen bieden, kunnen alleen geïnteresseerden deelnemen die zelfstandig kunnen 
‘werken’ met minimale begeleiding. Deze groep kan misschien wel uitgebreid worden mits onder-
steuning van enkele (vaste) gemotiveerde creatievelingen… Voel je je geroepen, neem dan contact 
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op met Dorine Cuvelier (onthaal ter Linden) of 
Elien Delanghe (ergo).  Ook voor het pende-
len van de bewoners van en naar de brasserie, 
kunnen we nog een stel extra benen gebrui-
ken. 
Hierbij een impressie van enkele van de voor-

bije activiteiten: een relaxatienamiddag met 
handmassage en voetbad, appelbeignets ma-
ken in de bakgroep en veren maken in macra-
mé tijdens de creanamiddag.
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Plaatjes zonder praatjes
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Veurne nieuwtjes
De fietsbrug over de Vaartstraat komt er.

Na een selectieprocedure van bijna 21 
maanden heeft het schepencollege een team 
aangesteld om de fiets- en wandelbrug over 
de Vaartstraat en het Lokanaal te bouwen. Op 
die manier zal het historisch stadscentrum op 
een veilige wijze verbonden worden met het 
Suikerpark. 

Het winnend team koos voor een brug met 
een slank profiel dat zorgt voor een natuurlijke 
inplanting in de omgeving, dat rekening houdt 
met de privacy van de assistentiewoningen en 
de bomen behoudt op het midden-eiland. 

De steunpunten van de brug zijn zo rank 
mogelijk ontworpen, waardoor de zichtlijnen 
zoveel mogelijk vrij blijven. Op het midden-
eiland is een 3-zijdig kruispunt voorzien, 
waardoor fietsers zowel richting het centrum 
als richting het zuiden op vloeiende wijze 
hun route kunnen vervolgen. De bochten in 

de brug zijn compact gehouden om ruimte 
te laten voor bomen en heesters die als filter 
voor privacy zorgen voor de omwonenden. Een 
nieuwe omgevingsaanleg, met 7 extra bomen, 
is mee voorzien in de offerte van de winnende 
combinatie. 

Het fietspad heeft een breedte van 3,3 meter 
en een lengte van ongeveer 200 meter. Ter 
hoogte van de Vaartstraat is het hoogste 
punt te vinden van 4,56 meter. De brug is een 
constructie van staal en beton. In de eerste 
plaats is er een gelaste stalen koker die een 
betonnen dek draagt. De led-armaturen 
worden ingewerkt in de reling aan de 
buitenzijde van de brug, waardoor enkel het 
brugdek wordt verlicht. 

De kostprijs van de brug bedraagt 3,6 miljoen 
euro (inclusief BTW) en de werken zullen tegen 
het zomerverlof van 2024 klaar zijn.
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Veurne blijft groeien

Sedert 2013 is de Veurnse bevolking 
toegenomen met 9,1%. Dit maal telden de 
diensten 92 extra inwoners in vergelijking met 
2021. 

De stad telde op de eerste dag van het nieuwe 
jaar 12.389 inwoners. Hiervan woont 75% in de 
stad zelf. Beide cijfers zijn een absoluut record. 
Maar ook in sommige dorpen werden meer 
dorpelingen geteld. In Eggewaartskapelle en 
De Moeren is het aantal dorpelingen nog nooit 
zo groot geweest deze eeuw.

In 2022 werden 102 geboorten geregistreerd. 
Dit is een daling met één vierde in vergelijking 
met vorig jaar, toen een plaatselijke babyboom 

werd waargenomen na de coronalockdown. 
Er vielen 175 sterfgevallen te betreuren. Dit is 
een kleine daling (-2%) in vergelijking met vorig 
jaar. De natuurlijke aangroei bleef hierdoor 
negatief met –73 inwoners.

Positief is dat het aantal Veurnaars dat de 
stad verlaat, kleiner blijft dan het aantal 
inwoners dat naar de stad komt wonen. De 
migratie is dus positief (+165 inwoners). Het 
gaat vooral om mensen uit de 
buurgemeenten Koksijde, De 
Panne en Nieuwpoort.

Wielerfeest

Op woensdag 22 en donderdag 23 maart 
trekt de Classic Brugge-De Panne (vroeger 
de Driedaagse) opnieuw door Veurne en 
enkele deelgemeentes. Op woensdag zijn er 
4 passages van de mannen, een dagje later 
zijn het de dames die 3 keer passeren. En 
die doortochten over de markt zorgen voor 
heel wat sfeer! Zelfs de ervaren man op de 
TV-motor Renaat Schotte liet live op antenne 
weten dat hij kippenvel kreeg bij die passages. 

De Classic Brugge-Panne behoort tot de 
hoogste klasse van het wielrennen. Dit 
betekent dat de beste teams ter wereld straks 
door Veurne zullen fietsen. Bovendien gaat 
de organisatie er prat op dat dit wel eens 
het officieuze wereldkampioenschap voor 
spurters zal zijn, want de snelste mannen ter 
wereld zullen deelnemen aan de wedstrijd. 
Reken alvast op de aanwezigheid van Fabio 
Jakobsen, Sam Benett, Arnaud De Lie,… 
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Agenda

do 2 maart Frietkot residentie Dageraad 
en Laura

ma 6 maart CAW kletscafé ‘Koffie’
Zorgbib: residentie Dageraad - 
Morgendauw - Avondrood
Dansnamiddag residentie La 
Luna en Avondrood

wo 8 maart ‘t Kraam

ma 13 maart CAW Beauty
Zorgbib:  residentie Oasis - La 
Luna - Laura

do 16 maart ‘t Kraam trakteert residentie La 
Luna en Avondrood

ma 20 maart Zorgbib: residentie Dageraad - 
Morgendauw - Avondrood
CAW: kookgroep

di 21 maart Dinsdag Dansdag Zonnebloem

wo 22 maart ‘t Kraam
Koers (bij mooi weer)
Kookgroep ‘ De fijnproevers’ 
residentie Oasis

do 23 maart Koers (bij mooi weer)
Frietkot residentie 
Morgendauw en Oasis

vr 24 maart ‘t Kraam trakteert residentie 
Dageraad en Laura

ma 27 maart Zorgbib:  residentie Oasis - La 
Luna - Laura
CAW bloemschikken

di 28 maart Frietkot residentie La Luna en 
Avondrood

do 30 maart ‘t Kraam trakteert residentie 
Morgendauw en Oasis

vr 31 maart ‘t Kraam trakteert

CAW: elke maandagnamiddag en vrijdagvoor-
middag in de brasserie. Iedereen is welkom en 
kan komen doen waar hij zin in heeft. Kaarten, 
crea, was plooien, gezelschapsspelen, … Er is 

voor elk wat wils. De bedoeling is dat de bewo-
ners die willen, kunnen aansluiten bij de activi-
teit die hen aanspreekt.

ma 3 april Zorgbib: residentie Dageraad - 
Morgendauw - Avondrood

Marktkraam Si Belle

di 4 april t Kraam

di 11 april Zorgbib:  residentie Oasis - La 
Luna - Laura

ma 17 april Zorgbib:  Dageraad - 
Morgendauw - Avondrood
CAW gezelschapsspelen

wo 19 april Daguitstap “De zoete orgel’ 
residentie Oasis - Morgendauw
Kookgroep ‘De Fijnproevers’ 
residentie Laura

do 20 april ‘t Kraam

di 18 april Lentesymfonie op residentie 
La Luna en Avondrood

vr 21 april bezoek Famiflora

24 april - 28 
april

Week van de valpreventie

ma 24 april Zorgbib:  residentie Oasis - La 
Luna - Laura
CAW: Thé Dansant

di 25 april prijsuitreiking Bingo

do 27 april bezoek Ikea
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Lentesymfonie

18 april:
 

16 mei: 
 

6 juni: 

Meer info volgt binnenkort.

Gezellig samen zijn - lekker tafelen - genieten 

Residentie LA LUNA en AVONDROOD

Residentie OASIS en MORGENDAUW

Residentie DAGERAAD en LAURA
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Brasserie menu
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Nieuwe bewoners

Op residentie Laura verblijft sinds 2 januari Judith Devriendt 
in kamer 3.03. Judith is de weduwe van Richard Vanthournout. 
Zij was vroeger poetsvrouw en houdt nu van lezen en tv-kijken 
(vooral naar Ment-tv).

Lia Herreman en Gerard Van Mechelen verblijven sinds 
9 januari in kamer 15 op residentie Dageraad. Lia heeft 1 
dochter en 1 kleinkind. Gerard heeft 1 zoon, 2 kleinkinderen 
en er is een achterkleinkind op komst.
Vroeger was Lia zelfstandige in de horeca. Zij houdt van koken, 
schilderen en muziek luisteren.
Gerard was administratief bediende en in het weekend 
muzikant. Hij houdt van tv-kijken, koken, en luisteren naar jazz 
en soul muziek.

Sinds 13 januari verblijft Maria Vanlerberghe op residentie 
Oasis in kamer 1.01. Maria is de weduwe van Willy Nollet, 
samen hebben zij 2 kinderen. Vroeger was zij onderwijzeres.

Roland Neut verblijft sinds 19 januari op residentie Avondrood 
in kamer 2.39. Hij is gehuwd met Nicole Dupont. Samen hebben 
ze 2 kinderen, 5 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. 
Vroeger was Roland werkzaam als loketbediende bij de NMBS. 
Hij houdt van een wandeling met de hond, werken in de tuin, 
tennis, petanque, kaarten en rummikub.
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Op residentie La Luna verblijft sinds 18 januari in kamer 2.13 
Georges Gombert. Hij is de weduwnaar van Magdalena 
Gheldof. Georges werkte vroeger in de landbouw en bouw, 
onder andere voor het bouwen van bruggen. Hij houdt van 
muziek luisteren en tv kijken, vooral naar het veldrijden. Ook 
zijn interesse in tractoren is groot.

Sinds 26 januari verblijft Alice Ceulemans op residentie 
Avondrood in kamer 2.32. Alice werkte op een landbouwbedrijf 
en houdt ervan om in de tuin te werken.

Marie Claire Dekeuninck verblijft sinds 2 februari op 
residentie Avondrood in kamer 2.40. Marie Claire is gehuwd met 
Ghiselin Mommerency, samen hebben zij 2 kinderen. Vroeger 
werkte zij bij Verdonck in Veurne en was zij huishuidhulp bij 
het OCMW Veurne. Zij gaat graag op vakantie met de caravan.

Monique Dugardein verblijft sinds 16 februari op residentie 
Laura. Monique is de weduwe van Joseph Plasman. 
Samen hebben zij 3 kinderen, 6 kleinkinderen en 13 
achterkleinkinderen. Monique werkte samen met haar man 
die architect was. Zij houdt ervan om de krant en tijdschriften 
te lezen, te kaarten en bezig te zijn in het huishouden.
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In de voorbije maanden januari en februari moesten wij afscheid nemen van deze bewoners:

- Luc Vandewalle 
- Bertha Alliet
- Janine Budry
- Simonne Deschodt
- Maurits Vandooren
- Gisele Salenbier
- Walter Verplancke
- Maria Florizoone
- Paula Gouwy

Ons medeleven gaat uit naar hun familie en vrienden.

Overleden bewoners
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maart wo 1 Tomatensoep / kalkoenragout - stroganoff - frieten

do 2 Witloofsoep / omelet - ovengebakken tomaat - gebakken aardappelen

vr 3 Pompoensoep / wijting - jonge wortelen - aardappelen

za 4 Knolseldersoep / ovenschotel gehakt - broccoli - puree

zo 5 Broccoliroomsoep / ossentong in madeira - kroketten

ma 6 Tomatensoep / kalkoen cordon bleu - witte kool - puree

di 7 Ajuinsoep / spaghetti bolognaise

wo 8 Wortelsoep / winterstoofpotje - frieten

do 9 Seldersoep / kipfilet - chinese groenten - bami goreng

vr 10 Groentesoep / hokifilet - wortelpuree

za 11 Knolseldersoep / chipolata - bloemkool - aardappelen

zo 12 Kippenroomsoep / varkensgebraad - gebakken witloof - aardappelgratin

ma 13 Tomatensoep / kippenbil - perzik - gebakken aardappelen

di 14 Spinaziesoep / lasagne

wo 15 Paprikasoep / stoofvlees - witloofsalade - frieten

do 16 Champignonsoep / gevogelteworst - spruitjes - aardappelen

vr 17 Courgettesoep / koolvisfilet - brunoisegroenten - tagliatelle verdi

za 18 Seldersoep / vogelnestje - preipuree

zo 19 Aspergesoep / kalkoenrollade - perzik op sap - kroketten

ma 20 Tomatensoep / kipfilet - vlaamse groenten - aardappelen

di 21 Bloemkoolsoep / boomstammetje - spinazie in room - puree

wo 22 Courgettesoep / blanquette - champignons - frieten

do 23 Wortelsoep / kalkoenpavé - broccolipuree

vr 24 Erwtensoep / vis van de dag - gestoofde prei - aardappelen

za 25 Spinaziesoep / vogelnestje - puree

zo 26 Aspergesoep / varkensgebraad - gebakken witloof - pommes duchesse

ma 27 Champignonsoep / kipkrokantje - courgette - puree

di 28 Tomatensoep / boerenbraadworst - rode kool - aardappelen

wo 29 Preisoep / rundsstoofvlees - rauwkostsalade - frieten

do 30 Pastinaaksoep / macaroni - broccoli - kaassaus

vr 31 Currysoep / visfilet - brunoisegroenten - puree

Menu
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april za 1 Witloofsoep / slavink - erwtjes - aardappelen

zo 2 Pompoensoep / opgevulde kalkoen - boontjes - kroketten

ma 3 Paprikasoep / kalfsbrood - appelmoes - gebakken aardappelen

di 4 Venkelsoep / gehaktschotel - bloemkool - puree

wo 5 Tomatensoep / hongaarse goulash - paprika - frieten

do 6 Knolseldersoep / kipfilet - wortelen - aardappelen

vr 7 Kervelsoep / gepaneerde visfilet - rauwkostsalade - puree

za 8 Preisoep / gevogelteworst - witte kool - aardappelen

zo 9 Broccoliroomsoep / konijnstoofvlees - witloof - aardappelgratin

ma 10 Wortelpompoensoep - kalkoen cordoen bleu - bonen - aardappelen

di 11 Ajuinsoep / rundburger - wortelen en erwten - aardappelen

wo 12 Komkommersoep / vol-au-vent - tuinkers - frieten

do 13 Tomatensoep / crépinette - andijvie - aardappelen

vr 14 Groentensoep / scharrolletjes - knolselderpuree

za 15 Courgettesoep / spaghetti bolognaise

zo 16 Aspergeroomsoep / ardeens gebraad - bloemkool - kroketten

ma 17 Preisoep / mimosaburger - witte kool - aardappelen

di 18 Erwtensoep / kalkoenlapje - ananas - groenterijst

wo 19 Witloofsoep / varkensstoofpotje - rauwkostsalade - frieten

do 20 Wortelkokossoep / zwarte pens - appelcompote - aardappelen

vr 21 Tomatensoep / vis van de dag - spinazie - puree

za 22 Aardappelkruiden / kippenbil - wortelen - aardappelen

zo 23 Courgettesoep / ossentong - champignons - kroketten

ma 24 Cressonsoep / kallkoen milanees - savooikool - aardappelen

di 25 Kippensoep / lasagne bolognaise

wo 26 Tomatensoep / stoofvlees - gemengde sla - frieten

do 27 Groentensoep / braadworst - erwten - aardappelen

vr 28 Agnes Sorelsoep / vis van de dag - wortelpuree

za 29 Peterseliesoep / ardeense burger - schorseneren - aardappelen

zo 30 Currysoep / kalkoenrollade - broccolimix - aardappelnootjes

Menu

45



Wist je dat ...
Wist je dat? 

… Het keukenteam tijdens de kerstperiode extra 
inspanningen deed om voor iedereen een feestmenu te 
creëren? Zo ook voor de bewoners met slikproblemen! 
Hun gemixte maaltijd werd omgetoverd tot een prachtig, 
kleurrijk bord vol lekkers. En natuurlijk konden ook enkele 
lekkere, zelfgemaakte dessertjes niet ontbreken! Hopelijk 
heeft het gesmaakt!

…Enkele bewoners tijdens de CAW 
aan de slag gingen om maar liefst 50 
kerstballen te versieren? Ze waren de 
hele kerstperiode te bewonderen in 
het kerstbos op de markt in Veurne. 

… Onze kapsters hun uren wat wijzigden? Vanaf heden zijn de kapsters op deze momenten 
aanwezig:  Cindy:         Maandag 8.30 – 16 uur
                                       Donderdag 11.30 – 16 uur
                   Pamela:	     Dinsdag 8.30 – 11.30 uur en 12.30 – 15 uur
			       Vrijdag 8.00 – 11 uur
Ook familie mag gebruik maken van het kapsalon, dit steeds op woensdag of in het weekend. 
Vanaf 1 maart zal er een aanpassing gebeuren in de tarieven:
•	 Snit mannen van 15€ a 18€
•	 Knippen + brushing 38€ a 40€
•	 Knippen + watergolf 38€ a 40€
•	 De optie knippen + vorm valt weg
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