juli-augustus 2022

en vaderdag

Proficiat

Daguitstapjes maken

19e jaargang

Berichtgeving voor residenten, familieleden, vrienden en personeelsleden van het woonzorgcentrum Ter Linden



INHOUD

Een woordje van de directie 3
In de kijker: dag van de mantelzorg 4
Jarigen juli & augustus 6
Onze covermodellen 7
Ter Linden nieuwtjes 8
Dageraad nieuwtjes 31
Morgendauw nieuwtjes 34
Avondrood nieuwtjes 37
La Luna nieuwtjes 39
Laura nieuwtjes 41
Oasis nieuwtjes 42
Check-up ogen 43
Tuinfeest 44
Frietkotdagen 45
Veurne nieuwtjes 46
Brasserie menu 49
Agenda 50
Ter Linden TV- kanaal 90 51
Nieuwe bewoners 52
Een uitgave van: Overleden bewoners 53
B A0 Menu 54

Ter Linden
Kaaiplaats 2
8630 Veurne
T058332315
F058311224

www.veurne.be/terlinden

Verantwoordelijke uitgever: 4 ® °
Peter Roose / Joke Jonckheere t I n e a J e

Verschijnt tweemaandelijks H u | S k ran t] e vadn Te r L| n d en




Beste bewoners, familie, bezoekers, zorgtoppers, vrijwilligers, ...
Beste vrienden en vriendinnen

De zomer heeft zijn deuren geopend en mogen we hopen dat ze ons
bloemen van geluk, vreugde en vriendschap mag brengen.

Zoals de zonnestralen ons warmte geven moeten we ook beseffen dat we
elkaar meer nodig hebben dan we denken, want allen zijn we op zoek en

hebben we nood aan genegen- en geborgenheid.

Onze harten gaan open bij een gesprekje, een lieve lach, een vriendelijk
woord of gebaar.

Laat de zon in ons hart, er is plaats voor iedereen (zoals in het liedje).

Guido Hoste - schepen van Welzijn




In de kijker:

Dag van de Mantelzorg

23 juniis de Dag van de Mantelzorg. Een dag om eens even stil te staan bij de vaak onzichtbare
en onmisbare krachten van de zorg. Een dag om de gigantische waarde van alle mantelzorgers
eens in de verf te zetten. Want mantelzorgers: jullie zijn en doen het fantastisch!! Jullie

inzet en toewijding is

bewonderingswaardig.

Van A tot Z, een gans alfabet.
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Heb jij ook een leuke hobby of talent om eens in te kijker te plaatsen? Laat ons dan iets weten!
We maken er graag ruimte voor.




Jarigen juli & augustus

Wij wensen al onze jarige bewoners een hele fijne verjaardag en van harte proficiat.

Greta Flipts (La Luna)

Yvonna Vandewynckel (Avondrood)
Monika Huyghe (Morgendauw)

lvo Bruneel (Oasis)

Raphaela Cornelis (Avondrood)
Paula Vandewalle (Laura)

Susanna Camerlynck (Langs de Kade)
Bertrand Buckens (0asis)

Clara Scharre (Langs de Kade)
Georgette Vanderbrigghe (Langs de Kade)
Bertha Alliet (La Luna)

Simonne Aneca (Morgendauw)
Madelena Lycke (Morgendauw)
Fernande Vanhove (Langs de Kade)

Joanna Vanhove (Morgendauw)

Luc Vandewalle (La Luna)

Maria Vandenbussche (La Luna)
Rachel Anthierens (Laura)

Rita Dezeure (Morgendauw)

Marcel De Smet (Morgendauw)
Maria Ryckebusch (Morgendauw)
Jenny Rake (Laura)

Maria Demyttenaere (Langs de Kade)
Germain Vanelslande (Langs de Kade)
Irma Pruvost (0asis)

Willy Maes (La Luna)

Malvina Roosens (Laura)

Alice Hoedt (La Luna)

Maria Huyghe (Langs de Kade)

Godelieve David (Morgendauw)




Onze covermodellen

Op de cover zien we 3 bewoners van residentie La Luna.
We waren wat nieuwsgierig en stelden hen even enkele vragen.

Greta Flipts
88 jaar

Greta Flipts

Wat was je beroep?

Ik studeerde 4 jaar in Brussel om leerkracht
te worden. Nadien kon ik in Roeselare aan de
slag bij de Grauwe Zusters. |k gaf er tot aan
mijn huwelijk in ‘57 lichamelijke opvoeding.
Nadien was ik huisvrouw en bleef ik thuis voor
onze 6 kinderen. Ik leefde voor hen, voor ons
gezin. Voor de rest moest ik me niets meer
aantrekken. Mijn man was ondertussen dag
en nacht beschikbaar voor zijn steenbakkerij
en pannenbakkerij. Hij klopte vaak lange uren.

Ons leven speelde zich afin en rond Roeselare.
Ik ben er geboren en getogen. Na ons huwelijk
bouwden we een huis in Rumbeke, waar we
onze kinderen grootbrachten. Pas vorig jaar
verhuisde ik naar Veurne, maar ik kende de
stad wel al omdat hier familie woonde. Ik ben
hier graag, alles is in orde.
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Cecilia Vandermeeren
87 jaar

Yvonne Vanthuyne
89 jaar

Wat was je kinderdroom?

Er was niet veel ruimte voor dromen. Als kind
maakte ik de oorlog mee, waardoor we beperkt
waren. We mochten wel overal naartoe met
onze fiets. Soms gingen we zelfs naar zee,
50 km door en 50 km terug. Ook hadden we
thuis een piano. Bijna iedereen in de familie
speelde, we groeiden ermee op. Nu nog heb ik
graag een muziekje op de achtergrond. Als ik
kan zet ik de radio op.



Yvonne Vanthuyne

Ik ben geboren en getogen in Wervik. Ook
na mijn huwelijk bleef ik er wonen. Toen ik
14 jaar was, stopte ik met school. Na enkele
jaren in een fabriek te werken, werd ik door
iemand opgeleerd om kapster te worden.
Daar droomde ik als kind al van, want toen ik
12 jaar was, deed ik al het haar van mijn tante.
Uiteindelijk was ik 20 jaar lang kapster.

Cecilia Vandermeeren

Ik werkte steeds op het secretariaat, eerst in
de meubelzaak van mijn ouders en na mijn
huwelijk in het advocatenkantoor van mijn
man. Ik ging tot mijn 16e naar school, maar
was blij dat ik mocht stoppen en aan de slag
kon. Want werken, dat deed ik wel graag. Ik
ben steeds heel gedreven geweest. Toen ik
zwanger was, werkte ik tot de laatste dag en
was ik ook na de bevalling na enkele dagen
alweer op kantoor.

Ik ben geboren in Alveringem en groeide er op,
maar na mijn huwelijk woonde ik in Veurne.
Daar zijn ook de kinderen geboren en was het
advocatenkantoor van mijn man.

Ik was de oudste van 5, maar doordat er
een groot verschil is in leeftijd tussen mij
en mijn broers en zussen, hadden we niet
zoveel raakvlakken. Hoewel ik niet graag naar
school ging, wou ik stiekem wel onderwijzeres
worden. Als kind genoot ik ervan om schooltje
te spelen.

De mensen kwamen bij mij thuis, ik had er
een klein salon kunnen inrichten. Voor de rest
had ik niet echt hobby's, ik was graag thuis
en spendeerde de rest van mijn tijd aan het
gezinsleven met mijn dochter Shirly.

Ik had mijn handen vol met het huishouden en
het werk in het advocatenkantoor. De job lag
mij ook wel, ik was er goed in en verdiepte me
met plezier in de sociale wetgeving. Wat een
uitdaging was dat soms! Veel tijd voor hobby's
was er dus niet. Wel gingen we jaarlijks op reis
met het hele gezin. Meestal was dat op hotel
in Zuid-Frankrijk. Even alles achterlaten, daar
genoten we van.

Die heb ik niet echt. Ik zet wel vaak de radio
aan en luister dan naar Klara. Het is vooral de
pianomuziek die me aanspreekt. Ik heb zelf
jaren gespeeld en kreeg zelfs tot mijn 15e les.

Ik woon hier nog niet zo lang en moet er eerlijk
gezegd nog aan wennen. De ene dagvoel ik me
hier goed, de volgende dag een pak minder.
Ik leg niet zo makkelijk contacten, dus heb ik
het gevoel dat ik mijn draai nog moet vinden
tussen de andere bewoners.



Dit jaar zullen we de bewoners een aantal
keer uitnodigen in de brasserie voor het
middagmaal. We serveren er telkens een
aangepast menu, met iets wat onze bewoners
al lang niet meer aten, ‘een specialleke’. In mei
werd zo voor het eerst een ribbetjesfestijn
georganiseerd. Wie wou, kon aanschuiven.

De tafels werden versierd, de borden werden
gevuld en duimen en vingers werden afgelikt,
want het was smullen, smullen, smullen! We
zagen alleen maar lachende gezichten om
ons heen, dus concluderen we dat het een
groot succes was! Bedankt aan de kok en het
keukenteam voor de lekkere maaltijd. Het
smaakt naar meer!!

Jullie kijken vast al uit naar de volgende
uitnodiging? Niet getreurd, de frietkotdagen
staan binnenkort op de planning! Tot dan!







Lieve mama, moeke, oma, op 8 mei zetten we
jullie eens extra in de bloemetjes. Letterlijk dit
jaar, want dankzij Beaufleur te Beauvoorde
konden we alle vrouwen verwennen met een
kleurrijke gerbera.

Kleine tip: de gerbera heeft graag wat water in
Z'n potje, maar niet rechtstreeks in de aarde.

Ookorganiseerdenwe een moederdagconcert.
Onder leiding van dirigente Marleen Coopman
liet het Plovikoor ons genieten van hun
repertoire.

Het koor kent zn oorsprong al in 1985, toen ze
voor het eerst enkele liederen brachten. Eén
daarvan was een volkslied uit Damatié, “Plovi”,
waaruit ook de naam van het koor ontstond.

Doordat we nog steeds rekening moeten
houden met enkele coronamaatregelen, zong
het koor niet 1, maar 3 keer! Zo konden we
vermijden dat we met een te grote groep bij
elkaar zouden komen.

JE BENT FANTASTISCHI

Fijue Meederd g
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Al sinds 2020 lagen onze tickets voor de Floralién klaar,
maar corona stak er tot twee maal toe een stokje voor.
Nu was het eindelijk zover! Een groep bewoners van
de residenties Oasis en Morgendauw trokken richting
Gent. De heenrit en het zoeken naar parking bleek al
een avontuur, maar eenmaal aangekomen, konden we
gelukkig in het S.M.A K. (Stedelijke Museum voor Actuele
Kunsten) terecht met onze picknick.
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Het museum bevindt zich vlak naast het
ICC, waar de Floralién plaatsvonden. Met
gevulde magen konden we dus aan de
bloemenpracht beginnen. Het centrale
thema dit jaar was “Mijn paradijs,
mijn wereldse tuin”. Het Lam Gods,
een meesterwerk van Van Eyck, trekt
jaarlijks vele bezoekers naar Gent. Ook
voor de Floralién vormde het werk een
inspiratiebron. Het middenpaneel toont
een middeleeuwse tuin vol symboliek.
De bloemen en kleuren kwamen terug
tijdens de Floralién. We hadden ogen
te kort en wandelden van het ene
prachtige bloemstuk naar het andere.
Wat een mooie dag!
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Naar jaarlijkse traditie wordt valpreventie in het voorjaar
extra in de kijker gezet. Dit jaar was het thema: “Eén
tegen allen, allen tegen vallen”.

Het expertisecentrum val- en fractuurpreventie
Vlaanderen daagt aan de hand van enkele opdrachten
iedereen uit om eens stil te staan bij de risico’s en
gevolgen van een valpartij. Gelukkig kunnen veel
valincidenten vermeden worden. Lichaamsbeweging,
gezonde voeding, een aangepaste woonomgeving en
een optimaal zicht zijn hierbij belangrijke factoren.

Onze kinesisten staken de handen uit de mouwen en
organiseerden enkele activiteiten. Zo was er op elke
afdeling een hindernissenparcours voor het personeel.
Geblinddoekt of met een bril die het zicht vervormt,
konden ze ervaren hoe belemmerend een beperkt
of vertroebeld zicht is. Voor de bewoners werd een
zitdans georganiseerd.




Koppeltjesmaaltijd

Hoewel Valentijn al lang voorbij is, wilden we eens iets organiseren
voor alle koppels. We openden de deuren van onze brasserie, zodat

alle koppels er samen konden dineren.

Bloemen, kaarslicht, lekker eten, rustige muziek
en aangenaam gezelschap: alles was aanwezig

om er een gezellig moment van te maken.

We startten met een aperitief en uiteraard
konden enkele hapjes daarbij niet ontbreken.
De zalmmousse en het amandelbrood met
rillette vielen in de smaak. Nadien verwende de
kok onze koppels nog met tomatenroomsoep.
Dit werd gevolgd door kalkoenpavé met
groenten en kroketjes. Ook aan de bewoners
met slikproblemen werd gedacht, want ook zij
kregen een prachtig bord voor hun neus.

Afsluiten deden we uiteindelijk met koffie en
een gebakje.

AMANDELBROOD MET RILLETTE
ZALMMOUSSE

TOMATENROOMSOEP

KALKOENPAVE MET PEPERSAUS,
GROENTEN EN KROKETJES

'
|+ Jﬁ? N
;"l' ¢ " LIEFDESGEBAKJE MET KOFFIE e

] BN

-




=!

1 ‘"

Als kers op de taart kregen onze koppels nog een prachtige roos en een fotokaartje mee naar huis.

Een mooi aandenken aan een mooie dag!
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Eenmaal de lente in het land is en de zon vaker
tevoorschijn komt, komen de lentekriebels naar
boven. Dan kriebelt het om onze residentie en
het terras op te fleuren met bloemen. Naar
jaarlijkse gewoonte trokken we naar Famiflora
in Adinkerke, ook wel'De serres’ genoemd. Eris
keuze genoeg tussen alle planten en bloemen.

Gelukkig hebben we altijd helpende handen en
ervaren tuiniers mee. Zo was Walter jarenlang
bloemist, hij leerde ons de Latijnse naam
van verschillende bloemen. Ook Greta heeft
groene vingers. Bloemen en planten worden
dankzij haar jarenlange ervaring uitstekend
verzorgd. We kochten geraniums, gerbera’s
en campanula, ofwel ‘klokjes’ genaamd in de
volksmond. Ook een ‘pilea peperomioides’
werd in onze winkelkar gezet. Als je de plant
ziet, begrijp je meteen waarom hij ook de
naam ‘pannenkoekenplant’ krijgt. Ondertussen
worden onze planten en bloemen uitstekend
verzorgd door al die groene vingers op onze
residenties.




Hebben jullie het al gemerkt? Er wordt een % ; %EUST

nieuw biertje verkocht in de brasserie! Enkele Het bler van de hust.

. La bidre de la mer,

jonge, lokale ondernemers sloegen de handen

in elkaar en brachten een fris biertje van 4,9%

op de markt. Waar ze hun inspiratie haalden, is

niet moeilijk te achterhalen, namelijk aan onze
, inen en STrand!

Om ditin de kijker te zetten, werd een muzikale
namiddag georganiseerd in de brasserie. Ook
menig artiesten lieten zich immers inspireren
door onze kust.

MUZIKALE
NAMIDDAG

Rond  vaderdag  maakten de mannen van de Koninklijke
Automobielclub Leopard hun opwachting op onze binnenparking. Dit
jaar mochten we maar liefst 11 oldtimers aanschouwen! Prachtig was
het, om de geitjes, R4, het volkswagenbusje en alle andere modellen
naast elkaar te zien staan. Veel bewoners stonden te popelen voor
een rondritje door Veurne. De markt, het Suikerpark, het nieuwe
industrieterrein,... Veurne is doorheen de jaren al veel veranderd
en op sommige plekken zelfs onherkenbaar geworden. Er viel dus
veel nieuws te ontdekken onderweg. Het succes was zo groot, dat
bij terugkomst al een 2e groep bewoners klaar stond om een ritje te
maken. Met plezier namen de chauffeurs ook hen mee. Merci!
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Na het succes van de oldtimernamiddag, legden we op vaderdag alle mannen nog wat extra in de
watten. Ze kregen een gepersonaliseerde tas, die ze op de residentie kunnen gebruiken voor de

soep.

leper kennen we als een bruisende stad. De
ideale uitvalsbasis dus voor een daguitstap.
De residenties Oasis en Morgendauw trokken
er begin juni naartoe. Starten deden we
met een ijsje op de markt, want we konden
ons geen beter begin van de dag bedenken.
Aansluitend maakten we een wandeling op de
Vesten. Wat viel er veel te zien onderweg. We
konden genieten van het water en het groen,
want de omgeving werd vroeger aangeplant
met vele bomen, om de doorkijk in de stad te
belemmeren. Bijna alle bomen, uitgezonderd
drie, sneuvelden in de eerste wereldoorlog,
maar werden nadien opnieuw aangeplant.

Naast de fauna en flora, konden we ook enkele
bouwwerken bewonderen. Zo stonden we
plots boven op de Leeuwentoren, die Zn naam
te danken heeft aan zn 2,4m dikke muren. Wat
ons vooral opviel, was dat de poort toch nogal
hoog is. De meesten keken dan ook enkel
vanop een afstandje naar beneden...




Vervolgens wandelden we over
de Rijselpoort en langs een Britse
begraafplaats, ‘Ramparts  War
Cemetery, waar een familie ganzen
ons vergezelde. We eindigden onze
wandeling bij de Menenpoort, die
bekend staat als het belangrijkste
Britse herdenkingsmonument. Het
zien van alle namen op de muur,
maakte indruk. Tellen leek nogal
onbegonnen werk, dus zochten we
het even op: het zijn er maar liefst
54.896...
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Na de inspanning, begonnen enkele buiken
te rammelen en was het ook vooral tijd voor
wat verfrissing. Gelukkig had ons keukenteam
ons van een heerlijke picknick voorzien, die
we konden opeten in de kapel van WZC
Wieltjesgracht. Wat werden we daar hartelijk
ontvangen!

Voor we huiswaarts keerden, gingen we
nog eens terug naar de Menenpoort, waar
dagelijks om 20u stipt de Last Post geblazen
wordt. Voor de meesten van ons was het de
eerste keer om deze huldiging mee te maken,
een moment dat nog even bleef nazinderen.

Op vrijdagmorgen 3 juni hield de kleuterschool
't Voelsprietje haar jaarlijkse ‘Sinksenbruid'.
Volgens de traditie gaan de kinderen die dag
vroeger naar school. Het kindje dat als laatste
aankomt, wordt het Sinksenbruidje. De andere
kinderen vormen een grote kring rond de
Sinksenbruid en zingen een lied: “Sinksenbruid,
de leegaard uit, had je wel eerder opgestaan,
had je wel eerder naar 't schole gegaan, je ging
nie moeten in de ronde staan. J'et die krone
gestolen, te Veurne in de schole!”

Getooid met een bloemenkrans op het hoofd
trekken de kleuters vervolgens doorheen de
stad als ode aan de ontluikende lente. Het is

een mooie traditie die
teruggaat naar 1895,
waarbij we ook in WZC
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We gaan er graag op uit. Zo organiseren we
dit jaar opnieuw verschillende daguitstappen.
Onze bewoners mochten een keuze maken
uit verschillende opties. De keuzes bestonden
dit jaar uit ‘Den ljsbol" in Diksmuide, ‘Sea Life’
in Blankenberge, een wandeling door de stad
leper of Nieuwpoort of een bezoek aan het
orgelmuseum.

Ondertussen zijn de eerste drie uitstappen al
achter de rug. Zo trokken we in mei richting
Diksmuide. Daar brachten we een bezoek aan
‘Denljsbol’. Ditis een boerderijmet melkkoeien,
waar ze ook hun eigen hoeveproducten maken.
Na een rondleiding tussen de koeien, werden
we getrakteerd op pannenkoeken a volonté en
nadien kregen we ook nog een ijsje. Het was
een "beestig lekkere dag"!




Sea Life in Blankenberge was onze tweede
bestemming. Eigenlijk was dit ons plan B, want

we zouden normaal gezien op uitstap gaan

naar ‘Hof Te Lande’, maar het Belgische weer
besliste er duidelijk anders over. In Sea Life
konden we de lawaaimakende zeeleeuwen
bewonderen, alsook de otters, pinguins en
allerlei vissen. We mochten trouwens helpen
bij hetvoerenvan devissen, een leuke ervaring.




Tijdens onze derde uitstap naar leper hadden
we het wel echt getroffen met het weer. Onze
vrijwilligster Martine is afkomstig uit leper
en kent de stad vanbinnen en vanbuiten. Ze
gidste ons langs de markt, de Menenpoort en
de Vesten. Afsluiten deden we met een verse
pannenkoek of dame blanche natuurlijk. Een
namiddag genieten!

Op onze planning staan nu nog twee uitstappen.
De eerste gaat richting het orgelmuseum in
Leffinge en de laatste gaan we aan zee beleven
in Nieuwpoort.



Nog voor de zomer in het land was, steeg de
temperatuur boven de 30°. Dat is puffen, bak-
ken en braden. Het hitteplan trad in werking,
wat betekent dat we extra inspanningen doen
voor onze bewoners. Allereerst proberen we
de hitte zoveel mogelijk buiten te houden. Gor-
dijnen en zonneweringen worden gesloten, er
worden ventilatoren geplaatst en de airco in
de dagzalen wordt aangezet. Ook zien we erop
toe dat bewoners lichte kledij dragen. Daar-
naast worden er 3 extra waterrondes voor-
zien, om dehydratatie tegen te gaan. Het keu-
kenteam past indien mogelijk het menu aan en

er worden extra ver-
frissingen  besteld.
Tot slot past ook
het ergo-animatie-
team de activitei-
tenplanning  aan.
/0 ging 't Kraam
overal langs met |
ijsjes, mmm!




Warme dagen,
zorg dragen

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

WEES VOORBEREID
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Zorg dat je altijd water bij je hebt. Volg de weersvoorspellingen. Smeer je op tijd en voldoende in
als je de zon niet kunt vermijden.

DRINK VOLDOENDE

goge
I0L.@

V)

se S

Drink MEER dan gewoonlijk. Drink vooral WATER. Kleurt je urine DONKER?
OOK als je geen dorst hebt. Koffie en thee kunnen ook. Drink meer!
v
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Zoek een plekje in

Draag een Zoek Kies voor lichte, Doe inspanningen op de schaduw op om
hoofddeksel. verfrissing op. loszittende kledij. koelere momenten. te ontspannen.

HOU JEZELF KOEL
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Benut je Zet je ramen en deuren Een hitteslag kan
zonnewering open zolang het buiten gevaarlijk zijn.
maximaal. koeler is dan binnen. Bel 112 als nodig.
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Strandweek
Zon, zee, strand!

Frank Adam - Twee opa’s
Twee opa’s reden naar zee.
Ze reden en ze zwegen

want ze zaten ergens mee.

Ze kregen steeds meer rimpels

naast de rimpels die hun hoofd al had.

Ze hadden iets vergeten
maar ze wisten niet echt wat.

‘Ho, maar, hola!

riep toen eindelijk de één.

‘Even remmen! Even stoppen!
Daarnet toen wij vertrokken,
waarom namen wij de oma'’s

uit hun sofa's eigenlijk niet mee?

De andere opa dacht toen na,
heel lang, heel diep,
en riep: ‘Geen idee!

Toen reden de twee opa’s niie,

met heel wat minder rimpels
zonder de twee oma'’s
weer verder naar zee.

Jaarlijks kunnen we gebruik maken van de
strandrolwagens van gemeente De Panne. We
trekken er dan ook met enkele bewoners op
uit, om een dagje te genieten van het strand,
de zee. Met wat wind in de haren en water aan
de voeten, genoten we met volle teugen.

Wist je trouwens dat ze sinds dit jaar een
primeur hebben op het strand in De Panne?
Begin juni opende de allereerste ‘Changing
Place’ van de kust, waar bezoekers met een
beperking terecht kunnen om zich om te
kleden, voor een toiletbezoek of een douche.
Er kan gratis gebruik van gemaakt worden,
wel enkel na reservatie.




Net voor de start van de zomer,
ging ‘t Kraam op alle afdelingen
rond. Ditmaal niet met snoep-
goed en de schoonheidspro-
ducten, maar met kledij van
de Zeeman. Ondergoed, slaap-
kledij, zonnehoedjes,... Onze
bewoners kregen de kans om
eens rustig rond te kijken en
hun kleerkasten aan te vullen.
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Dageraad ging op 1 juni naar de Duinenabdij in de uiteenzetting gingen we onze kelen smeren
Koksijde. Velen kennen dit wel, maar niet veel in de brasserie van Ten Bogaerde. We hebben
zijn er ook effectief al eens geweest. Onder er een leerrijke en gezellige dag opzitten.

leiding van een vriendelijke gids kregen we de
muren op de site te zien. Ook werd uitgelegd
hoe uitgestrekt het gebied eigenlijk wel was.
De ruines zijn slechts een klein overblijfsel die
bewaard bleef onder een grote laag zand. Na




Ook op 18 mei gingen we richting Lo om de
koekjes van Jules Destrooper te proeven.

Aan de hand van een vragenlijst maakten we
kennis met het museum. Natuurlijk hangt
er aan een vragenlijst ook een prijs vast. De
winnaar kreeg een mooie koekendoos, gevuld
met heerlijke lukken. Ongelooflijk wat die
Jules allemaal heeft gedaan om zijn koekjes
aan de man te brengen en vele prijzen in de
wacht te slepen. Ondertussen zijn de koekjes
wereldberoemd en hebben ze de fabriek
moeten uitbreiden. Het museum blijft in Lo
gevestigd, maar de grote productie gebeurt
ondertussen in leper. Een aanrader om eens

te bezoeken voor
wie fan is van al dit lekkers!

l
|

2y

yr




We hebben er een nieuwe 100-jarige bij in Ter
Linden! Maria werd geboren op 5 juni 1922 te
Wulpen.Zekomtuiteenarbeidersgezinvandrie
kinderen. Na lang in Oostduinkerke gewoond
te hebben, kwam ze in de Rozendalstraat in
Veurne wonen.

Maria werdtijdens haar leven niet gespaardvan
zware tegenslagen, maar bleef haar grenzen
verleggen om een rol van betekenis te kunnen
spelen in het leven van haar kleinkinderen
Christel, Fabienne en Didier. Ze bleef zich op
haar manier kranig inzetten en toewijden,
zodat de kleinkinderen nog heel wat steun
kregen van haar. Zovele jaren later tonen de
kleinkinderen nog steeds hun dankbaarheid
voor alles wat Maria voor hen deed.

Verder kennen we Maria als iemand die graag
in gesprek gaat en van sociaal contact houdt.
Je weet steeds wanneer je haar kamer binnen
gaat maar nooit wanneer je er terug buiten
gaat... Het is ‘haar lang leven’ om overal een
‘klaptje’ te doen. Maria is ondanks haar 100j
nog steeds een bezige bij. Ze heeft haar hele
leven gepoetst bij gezinnen en tot op vandaag
poetst ze nog dagelijks haar eigen badkamer
en gaat ze handdoeken plooien op de afdeling.

Actief bezig zijn is het liefste wat ze doet! Over
de middag een dutje doen, dat vindt Maria
tijdverlies.

Maria verblijft ondertussen al 9 jaar in ons
rusthuis. Op haar 93e heeft ze hier leren rijden
met haar elektrische rolwagen. Dat zorgde
ervoor dat ze zich toch nog zelfstandig kan
voortbewegen. Ze is niet graag afhankelijk,
waardoor deze rolstoel haar tot op vandaag
nog veel vrijheid kan geven. En vandaag is
Maria 100 jaar. En hoe! Zeg nu zelf, we zien
ze stralen als een zonnebloem. Wie zou nu
denken dat ze 100 jaar geworden is??

Maria, we hopen allemaal dat er nog wat
gezonde jaartjes mogen bijkomen en dat je
verder kan genieten van de rust en gezelligheid
op residentie Dageraad en Langs de Kade!




Op Morgendauw leggen ze de bewoners al
eens graag in de watten. En we weten allemaal
dat de liefde door de maag gaat. Er is dus
regelmatig wat lekkers terug te vinden. Een
smoothie met banaan en mango bijvoorbeeld,
wanneer het zomerse temperaturen zijn. Of
'klakoars’, wanneer we in een nostalgische bui
zijn. En een eitje voor bij de boterham, daar
zeggen ze toch ook geen nee tegen!



MOED

Als de da

Dat je het leven niet mee

Dat in je ader
Als de koude

oed geklede lich

gen z0 somber zijn
r voelt

S stroomt.

Tijdens €én van onze activiteiten werd dit gedicht
spontaan door Maria aangereikt. Ze las het met
veel gevoel voor expressie voor. Lees en geniet

mee...

aam rillen doet;

e . e
J Jhaiden moe zijn en niets willen grijpen:
) ' is.
Als het lichtinje ogen gedoofd \
Dan...
i sén ding over
Blijft er maar ééen - o
t, omdat daarbinn 2 toch e
omdat het moe Met ons senioren, | | stisch

En zich niet afvraa

Totdat hetlev

De moed.

Het is een somber stuk, waar de
meesten zich toch in konden
vinden. Wel gingen we nog op
zoek naar wat tegenkanting en
een positieve noot. Zo kwamen
we uit op het volgende stukje
poézie:

Je hart blijft kloppen
gt wat je voelt,

enweer plotsinje opborrelt,

Blijft er alleen maar...

Wij zijn nog uitstek

Het lopen Op steunzole
En met Ons gebit zjj
We willen nog veel, je

Nvalt heus we Mmee
Nwe allen teyree



De naam ‘'kermis’ komt waarschijnlijk van het
woord: ‘kerkmis'. Een kerkmis was de mis en
het feest dat de mensen vierden op de dag dat
de kerk was geopend. Eigenlijk was het dus het
verjaardagsfeestje van de kerk in het dorp.

Op Morgendauw kwamen we op het idee
om eens een Vlaamse kermis na te bootsen
op de residentie. We hadden 6 verschillende
spelen, die ons deden terug denken aan onze
kindertijd, namelijk:

* Dobbelen

* Vogelpiek met ballen.

* Schuiftafel

* Gaaiballen

* Blikken gooien

* Pittenzak gooien

Samen maakten we er een leuke namiddag
van, met wat competitiegevoel, maar vooral
ook met een glimlach op het gezicht!



Veurne. We gingen naar de markt om bloemen
en aardbeien, er was heel wat keuze. Luc en
Yvonne kozen Spaanse margriet en geraniums.
Ook de andere bewoners vonden het heel
mooie bloemen. Onze bewoners met groene
vingers plantten de bloemen nadien op onze
afdeling. Nu nog hopen op mooiweer, zodat we
samen op het ons terras kunnen zitten tussen
de bloemetjes. Bedankt Luc om onze bloemen
dagelijks water te geven op het terras!



Wat zijn we Dblij dat we terug mogen samen
komen. Op Avondrood hielden we een Thé
Dansant. Ook bewoners van andere afdelingen
die graag eens dansen waren talrijk aanwezig.
We trokken allen onze dansschoenen aan. Wat

werd er gedanst, gezongen en gelachen! We

dansten slows, de tango en de polonaise. “Les
lacs du Connemara” kon zeker niet ontbreken!
Hopelijk doen we dit snel nog eens over.
Bedankt Chris om ons te helpen als diskjockey!




Op warme lentedagen kan verfrissing deugd
doen. En als dat met een fris dessert kan, is dat
mooi meegenomen. We maakten samen met
onze bewoners coupe fraise. Eerst trokken
we in de voormiddag naar de wekelijkse
markt in Veurne. Daar kochten we aardbeien
rechtstreeks van bij de boer. Stiekem proefden
we 00k al even, voordat we aan het grote werk
begonnen. Onder het motto “vele handen
maken licht werk”, waren onze aardbeien in
enkele tellen gekuist enversneden. Een bolletje
js scheppen, aardbeien erbij, een toefje
slagroom en wat aardbeiencoulis toevoegen
en smullen maar!




Omdat beelden soms veel meer zeggen dan woorden, tonen we jullie graag enkele foto's van onze
bewoners die genieten van de lentezon.

De zon heeft trouwens verschillende voordelen, hier enkele
op een rij:

* De zon is een onmisbare bron van vitamine D

* De zon heeft een positief effect op hoge bloeddruk

* De zon maakt ons blijer en opgewekter

Alleen maar voordelen,
dus laat de zoninje hart!



Op 19 mei gingen we met enkele bewoners
van Residentie Laura naar West-Vleteren, waar
we eerst een leuke wandeling maakten tot aan
de Lourdesgrot. Daar konden we even tot rust
komen en genieten van het zonnetje, dat ons
die dag niet in de steek heeft gelaten. Enkele
bewoners vonden het een meerwaarde om
ook even een kaarsje te laten branden.

Daarna zakten we af tot in brasserie ‘In de
Vrede', waar we onze dorst lesten. Sommigen
kozen voor het gekende trappistenbier dat ter
plaatse in West-Vleteren gebrouwen wordt.
We aten er nadien ook nog een boterham met
heerlijke streekproducten, om de dag af te
sluiten.




Oasis nieuwtjes

Even mijmeren

Een mooie dag, heerlijk weer met weinig
wolken en goed gezelschap, het bleek de
ideale mix om herinneringen op te halen aan
lang vervlogen tijden... De communies waren
dit jaar al voorbij, maar dat maakt de timing
juist ideaal om de vergelijking te maken tussen
vroeger en nu.

Hoewel, veel vergeleken werd er uiteindelijk
niet. Kort gezegd: het lijkt er helemaal niet
meer op.

De kinderen hebben nu een ‘verplichting’ om
ter voorbereiding van hun vormsel of eerste
communie een 5-tal keer naar de mis te gaan,
of zelfs minder. Vroeger had je zelfs een
stempelkaart weet Yolanda, waar kruisjes op
gezet werden als je naar de mis was geweest.
Je ging er liefst dagelijks voor school en met een
nuchtere maag. Dan moest je nog naar huis
om iets te gaan eten voor de school begon.
Antoinette herinnerde zich nog goed hoe ze
van alles verzon in de biechtstoel, wat ook een
verplichting was op regelmatige basis. Een
enkele bewoner kende nog de acte van geloof
van buiten! Zij kon op veel ontzag rekenen bij
de medebewoners.

BLIIDE AANDENKEN
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Ook de kledij kwam aan bod. Het paterskleed
en de dag erna een mooi blauw mantelpakje,
of een geel jasje en de zoektocht naar de
bijpassende bruine schoenen,... Het werd een
amusant gesprek.

Uiteraard kwamen ook verwante onderwerpen
aan bod. Wie was misdienaar geweest of zat
in het kerkkoor? Jeanine wist te vertellen dat ze
nog een solo had gezongen in de kerk. Jammer
genoeg mogen we haar niet meer boeken
voor een nieuw optreden in de kapel. Er had
nochtans veel volk op afgekomen.

Er werden ook enkele foto's bij gehaald en wat
‘communiezantjes’. Ook hierin zit een groot
verschil tussen vroeger en nu. Verrassend
genoeg bestaat het wel nog, als een mooi
souvenir aan die
dag!

En wat vliegt de tijd
wanneer men zich
amuseert...



CRECK-UP OGEN

GRATIS

Door De Opticien Aan Huis

Op 4 juli 2022 in de
voormiddag

Vooraf inschrijven : vraag inschrijvingsstrook op de
afdeling




ankondiging
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\\\\ Zondag 18 September 2022
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We voorzien:
- Standjes met dorstlessers en versnaperingen
- Springkasteel voor de kinderen.

Inschrijven vanaf 15 augustus ‘22 (informatie volgt later!)

Wij hopen iedereen van harte welkom te mogen heten!
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7/7 DAGERAAD & LAURA

12/7 LA LUNA & AVONDROOD

14/7 OASIS & MORGENDAUW

Brasserie Ter Linden - 10.45u



Vzw Parkili is een organisatie die zich inzet
voor mensen die vechten tegen de ziekte
van Parkinson en hun naasten. Ze steunen
wetenschappelijk onderzoek en zetten de
Parki's aan tot zoveel mogelijk bewegen. Op
zaterdag 6 augustus organiseert vzw Parkili in
Bulskamp een wandeling ten voordele van de
vereniging. Tussen 7 en 14.30 uur kan je een
parcours afwerken van 7, 10 of 15 kilometer.
Je betaalt hiervoor 6 euro en dat bedrag gaat
integraal naar vzw Parkili.

Ontdek dit gloednieuwe zorgwandelpad door
het historische centrum van Veurne. Deze
wandeling van zo'n 2 kilometer brengt je, via
wegen die voor iedereen toegankelijk zijn,
langs enkele van onze zorgvoorzieningen.
Je kan de begeleidende folder gratis afhalen
in Dienstencentrum De Zonnebloem. De
zorgwandeling toont ook aan dat je in ons
centrum alles makkelijk te voet kan bereiken.

Het nieuwe wandelpad is een ode aan Elsie
en Mairie, twee Britse verpleegsters die
tijdens de Eerste Wereldoorlog in Veurne de
oorlogsslachtoffers hebben verzorgd. Elsie
Knocker en Mairie Chrishom werden al in

o

Na de wandeling en
het genieten van onze
mooie streek is er een
plek voorzien voor
een gezellige babbel
en een drankje. De
vertrekplaats is in de
Beauvoordestraat 38
in Bulskamp. Voor meer info kan je terecht op
het telefoonnummer

0498 16 82 35.

1914 vrijwilligers bij het ambulancekorps.
De twee heldinnen besloten zelf om een
verbandpost op te richten aan de frontlinie in
Pervijze. Het werd er echter te gevaarlijk en ze
belandden zo in het college van Veurne. Van
daaruit maakten ze riskante tochten naar het
front tussen Nieuwpoort en Diksmuide om
honderden gewonden te proberen te redden.
Ze voeren de gewonden af van de frontlinie,
zeer dikwijls in grote riskante omstandigheden
en opdrachten. Vaak waren de soldaten al
dood voor ze in het ziekenhuis van het college
aankwamen. Zowel Elsie als Mairie overleefden
de oorlog.




Veurne is nu ook officieel een natuurgebied
rijker. In mei werd het bijna 16 ha groot natuur-
gebied Suikerwater officieel ingewandeld: een
uniek stukje natuur dat overwegend uit open
water en moerasgebied bestaat. De voorbije
jaren werden verscheidene natuurinrichtings-
werken uitgevoerd om de natuur alle kansen te
geven. Er werd fors geinvesteerd in de heraan-
leg en uitdieping van de bestaande bekkens
en het aanwezige rietmoeras. De vele inspan-
ningen legde het natuurgebied geen windeie-
ren: Suikerwater is een belangrijke broed- en
overwinteringsplaats voor tal van moeras- en
watervogels.

De voorbije jaren is het aantal broedgevallen

van huiszwaluwen in  Veurne drastisch
verminderd. Dit blijkt uit tellingen van
Natuurwerkgroep De Kerkuil. Omdat er in de

directe omgeving van het Suikerpark ieder
jaar kolonies huiszwaluwen broeden, kwam bij
medewerkers van de Milieuraad het idee om,
samen met de WVI, een zwaluwtil te plaatsen.



Je zie van Veurn o j’ e muuliege | /...« klapt

\ Een goed begonnen opdracht verloopt viot. j

\Je mag in het leven niet alles verwachten.]

Een ludieke verwelkoming van iemand die te laat komt j

Is het Veurns voor ‘oog om oog tand om tand’

Het is allemaal verzonnen wat je vertelt

Ik had vannacht een nachtmerrie j

Het is overduidelijk

Ik ben voor het ongeluk geboren ]

\
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De begroeting als men twee of meermaals dezelfde winkel binnenstapt op dezelfde dag j
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Agenda

Opticien aan huis

Zorgbib: residentie Oasis - La Luna - Laura

Start Tour de France - fietschallenge

Frietkotdagen: residentie Dageraad - Laura

9u: Vinkenzetting in de tuin

9u: Vinkenzetting in de tuin

Frietkotdagen: residentie La Luna - Avondrood
Frietkotdagen: residentie Oasis - Morgendauw

Zorgpbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood
T Kraam

9u: Vinkenzetting in de tuin

9u: Vinkenzetting in de tuin

Zorgbib: residentie Oasis - La Luna - Laura

9u: Vinkenzetting in de tuin

9u: Vinkenzetting in de tuin

Zorgpbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood
do 28 juli Zorgbib: residentie Oasis - La Luna - Laura

Hondenshow




Agenda

Kermisdag: olliebollen

do 4 augustus Hondenshow

ma 8 augustus Linedance “De Descamuda'’s”

wo 10 augustus 't Kraam

do 11 augustus Zorgbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood
do 18 augustus Zorgpbib: residentie Oasis - La Luna - Laura

Zorgpbib: residentie Dageraad - Morgendauw - Avondrood
wo 24 augustus ‘t Kraam

do 29 augustus Zorgpbib: residentie Oasis - La Luna - Laura

Ter Linden TV - kanaal 90

Door aanhoudende problemen met het programma voor kanaal 90, kunnen we de programmatie
niet verzekeren. Regelmatig blijven zaken verkeerd lopen, waardoor de planning opschuift of ge-
annuleerd moet worden. Blijf alvast proberen, want we hopen nog steeds deze problemen van de
baan te helpen en jullie volgende keer opnieuw een nieuwe planning te kunnen voorstellen.

Veel kijkplezier!

Vaste programmatie

maandag 13u - 16u30: Eurosongliedjes

dinsdag 13u - 16u30: wisselende programmatie
woensdag 13u - 16u30: wisselende programmatie
donderdag 13u - 16u30: Muziek uit de jaren ‘60 - 70
13u - 16u30: Anderstalige muziek

zaterdag 13u - 16u30: Franstalige muziek

zondag 13u - 16u30: wisselende programmatie




Sinds 27 april verblijft Christian Waeyaert op residentie La
Luna in kamer 2.16. Christian is gehuwd met Erna Capoen
en komt uit Veurne. Samen hebben zij 3 kinderen en 6
kleinkinderen. Christian was beroepshalve regio-secretaris Dbij
Unizo gewest Veurne. In zijn vrije tijd hebben zij veel gereisd en
dit vooral naar het Groothertogdom Luxemburg.

Dereuddere Georgette verlijft op residentie La Luna in kamer
2.02 sinds 29 april. Zij is de weduwe van Jeroom Desaever,
samen hebben zij 1 zoon. Georgette was huisvrouw en houdt
vooral van breien. Zo breide ze reeds vele truien voor haar
zoon.

Yvonne Breyne verblijft sinds 6 mei op residentie Avondrood
in kamer 2.38. Yvonne is de weduwe van Leon Vandenbussche,
samen hebben zij 4 kinderen en 4 kleinkinderen. Zij komt uit
Houtem en was huisvrouw. Af en toe hielp zij bij haar zus in
het café. Yvonne houdt van werken in haar moestuin, lezen en
luisteren naar muziek.

Sinds 9 mei verblijft op residentie Dageraad in kamer 0.24,
Maria Huyghe. Maria is de weduwe van Romain Germonpre,
zij hebben samen 5 kinderen, 12 Kkleinkinderen en 20
achterkleinkinderen. Samen hadden zij een landbouwbedrijf.
Maria houdt van kaarten en op stap gaan.



Op residentie Dageraad verblijft Margareta Fieuw sinds
12 mei in kamer 0.23. Margareta is de weduwe van Georges
Vramboudt. Samen hebben zij 1 dochter, 3 kleinkinderen en 4
achterkleinkinderen. Margareta was huisvrouw en houdt van
tuinieren en de krant lezen.

Maria Vanfleteren verblijft sinds 18 mei op residentie Oasis in kamer 1.29. Maria was jarenlang
in ons woonzorgcentrum aan het werk als verzorgende. Zij houdt van breien en lezen.

Simonne Breyne verblijft sinds 24 mei op residentie Laura in kamer 3.12. Simonne is de weduwe
van Andre Bruneel. Zij houdt van tv-kijken, muziek luisteren en vroeger heeft ze veel gereisd. Ook
Simonne kent ons woonzorgcentrum goed, zij was jarenlang poetsvrouw bij het OCMW,

Sinds 25 mei verblijft Christiane Desaver op residentie Laura
in kamer 2.20. Christiane komt van Oostende en werkte in de
horeca. Zij houdt van tv-kijken, muziek luisteren en lezen.

In de voorbije maanden mei en juni moesten wij afscheid nemen van deze bewoners:

- Angele De Block

- Roger Leuridan

- Romaan Laporte

- Paula Canderbeek
- Martha Becue

- Simonne De Goe
- Gerard Develter

& Ons medeleven gaat uit naar hun familie en vrienden.



Groentesoep / Hokifilet - gestoofde venkel - puree

Champignonsoep / Kipfilet - snijboontjes - aardappelen
Waterkerssoep / Mosterdgebraad - bloemkool - aardappelnootjes
Tomatensoep / Chipolata - knolselder - aardappelen

Broccolisoep / Hongaarse goulash - paprika - puree

Seldersoep / Koude schotel met tonijn en perzik - frieten

Wortelsoep / Kippenreepjes - courgette - champignons - wortelen - nasi goreng
Juliennesoep / Gepaneerde visfilet - spinaziepuree

Andijviesoep / Gevulde tomaat met gehakt - gebakken aardappelen
Vissoep / Kalkoenpavé - broccolimix - aardappelschijfjes

Tomatensoep / Boomstammetje - witte kool - aardappelen
Venkelsoep / Kippenbil - rauwkost - gebakken krieltjes

Minestrone / Vispannetje - knolselderpuree

Savooikoolsoep / Ardeens gebraad - gestoofde prei - aardappelen
Spinaziesoep / Garnaalkroketten - sla - frieten

Aardappelsoep met prei / Spaghetti bolognaise

Auberginesoep / Kalkoengebraad - gebakken peer - witloof - kroketten
Tomatensoep / Kalkoen cordon bleu - spinazie - aardappelen
Knolseldersoep / Koude schotel hamrol met asperge - aardappelsla
Erwtensoep / Balletjes in tomatensaus - salade - frieten
Pompoen-wortelsoep / Lasagne

Peterseliesoep / Koolvis - knolselderpuree

Courgettesoep / Gevogelteworst - rode kool - aardappelen
Kip-champignonsoep / Varkensgebraad - ratatouille - pommes duchesse
Tomaten-groentesoep / Parmentierschotel gehakt - wortelen
Kruidenkaassoep / Frikandel - sla - frieten

Kervelsoep / Vol-au-vent - champignons - puree

Andalousische soep / Ardeense burger - broccolipuree

Preisoep / Gegratineerde vis - oventomaat - aardappelen

Pastinaaksoep / Kip - groentenrijst

Aspergesoep / Kalkoenrollade - erwten - aardappelblokjes



Tomatensoep / Gemarineerd kiplapje - wortelpuree

Groentesoep / Witte pens - appelmoes - gebakken aardappelen
Currysoep / Rundsstoofvlees - tomatensalade - aardappelen
Venkelsoep / Koude schotel met kippesla - frieten
Paprika-basilicumsoep / Koolvis - prei - aardappelpuree
Bloemkoolsoep / Cordon bleu - courgette - aardappelen
Kippenroomsoep / Ardeens gebraad - boontjes - rosties
Tomatensoep / Mimosaburger - andijviepuree

Komkommersoep / Kalkoenlapje - erwten en wortelen - aardappelen
Knolseldersoep / kalfsblanguette - juliennegroenten - frieten
Preisoep / Macaroni met broccoli

Groentesoep / Hokifilet - venkel - puree

Champignonsoep / Kipfilet - boontjes - aardappelen

Waterkerssoep / Mosterdgebraad - bloemkool - aardappelnootjes
Tomatensoep / Chipolata - knolselder - aardappelen

Broccolisoep / Hongaarse goulash - paprika - puree

Seldersoep / Koude schotel met tonijn en perzik - frieten

Wortelsoep / Kippenreepjes - courgette - champignons - wortelen - nasi goreng
Juliennesoep / Gepaneerde visfilet - spinaziepuree

Andijviesoep / Gevulde tomaat met gehakt - gebakken aardappelen
Vissoep / Kalkoenpavé - broccolimix - aardappelschijfjes
Tomatensoep / Boomstammetje - witte kool - aardappelen
Venkelsoep / Kippenbil - rauwkost - gebakken krieltjes

Minestrone / Vispannetje - knolselderpuree

Savooikoolsoep / Ardeens gebraad - gestoofde prei - aardappelen
Spinaziesoep / Garnaalkroketten - sla - frieten

Aardappelsoep met prei / Spaghetti bolognaise

Auberigesoep / Kalkoengebraad - gebakken peer - witloof - kroketten
Tomatensoep / Kalkoen cordon bleu - spinazie - aardappelen
Knolseldersoep / Koude schotel hamrol met asperge - aardappelsla

Erwtensoep / Balletjes in tomatensaus - salade - frieten
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